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Su âleme gelmezden önce ruhlar âleminde idik. 
Daha önceleri de Rabbimiz'in ezeli ilminde birer süret... Mertebelerimize göre arş, kürsi ve yedi göğü makam tutmuştuk. Sonra o ulvi âlemden şu süfli âleme inip gurbete düştük. Beden elbiselerini giyip kafese konduk. Gül bahçelerinde dolaşırken külhana düştük. Şimdilerde kimileri güle hasret bülbül gibi gönüllerinde binlerce nağmeye beste yapıyorlar. 
Kafesin kapısı bir açılıverse göklere pervaz açıp yurtlarına uçuverecekler. Kimileri de külhancıyla hoş olmuşlar; kan, irin içinde yüzmeyi saadet sayıyorlar. 


Vatan hasreti çekenler ney gibi inlemeli. İnsanın karnı boş oldu mu çeng aletlerinden ney gibi, güle aşkını anlatan hoş iniltiler ve tatlı nağmeler çıkar. 
Eğer çengin kamı dolu ise o saz artık çalamaz. Ne iniler ne de tıngırdar. İşe yaramaz bir odun parçası haline gelir. 


Ey âşık! 


Midenin dimağını oruç ile yakarsan, sinen her an yanık yanık iniler. Karnını boşalt ve ney gibi dertli 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dertli inle... Bil ki yaralı kalplerin şifası oruçtur. Bedenin ağzını bağlayan insanın, gönlünde öyle bir ağız açılır ki onunla can azığı yenilip aşk şarabı içilir. O nur ekmeğini yersen bu fırın ekmeğinden geçersin. Üzerine bir de irfan cübbesini giydin mi velilerin arasına girer, peygamberlerin ruhlarına doğru uçar, iki cihanı geçip Mevlâ'ya ulaşırsın. Nurdan yağmurlar halinde gece ve gündüzün sahibinden kalbine ilâhi sırlar açılmaya başlar. 


eta ath 
EV QOSt! 


Tende ekmeğin posası olmazsa bu can şarabı duru ve berrak olur. Sırlar kalbe açılır ve bütün dertler şifasını bulur. Can öyle bir alevdir ki dumanı, nurundan çoktur. Ekmeğin dumanı can alevini boğar- sa gönül ışık almaz. Ekmeğin dumanı az olursa, kalp o nuru apaçık bulur. Hiç şüphesiz aydınlıkta bir hoşluk ve başka bir letafet vardır. Su bulanık olursa ne su görünür ne de onun aksinde sema. Hava bulutlu ve dumanlı ise kuşluk güneşi dahi gizlenir. Hal böyle iken azgın alevlerle yanan cehennem gibi midenin dumanları arasında kalp sevgiliyi nasıl görür? 


e 
Ey dost! 


Bilmiş ol ki velilerin yemeği zaruretten, uykusu mecburiyettendir. Hikmet bilgisi açlıkla bulunur. İsyan ve cehalet ise tokluktan gelir. Açlık zevkini bulan tokluktan rahatsız olur. Açlığın neşesinden yeryüzünün sultanları mahrumdur. Eğer bedenin ağzı açılırsa, ruhun ağzı kenetlenir. Gönül çaresiz, bedenin zindanında yokluğa mahküm olur. Zira her lokma ruha vurulan bir prangadır. Her ziyade lokma uykuyu, uyku da şehveti davet eder. Hayatı yemek, uyumak ve şehvetini tatmin etmek için yaşayanlar, o ulvi âlemdeki asli vatanlarına yükselip çıkamazlar. Hayvaniyet mertebesine düşerek gafletlerinin 


Ez 


mahkümu olurlar. Bunlar aldanmışların da aldanmışlarıdır. Oruç tut ki tuzağa düşmeyesin. Arsta uçan kuş bu tuzağa nasıl düşer? 


-V gonul tabiplerin Nastasl! 

Bilesin ki bedenin sağlığı oruç tutup az yemekte, ruhun sağlığı da az uyumaktadır. Tokluk hastalığı, hastalık da elemi davet eder. Bütün hastalıkların temelinde tokluk vardır. Açlıksa cümle devanın esasıdır. Nefsi aç olanın vesveseleri gider. Deli bile aç olduğu zaman akıllanır. Açlık ibret tarlası ve hikmet kaynağıdır. Yine açlık, yüksek anlayış ve derin sezişin ruhu, aşk kapısının anahtarı, irfan nurunun feneri ve hakikat yolunun rehberidir. Aşırı yiyen ömründen yer ve ömründen yiyen de erken göçer. Midesinin kölesi olan kimsede ne akıl olur, ne şuur, ne görüş ve ne de duyuş... 


V Kardes! 


Avamın orucunda açlık ve susuzluktan başka bir kâr yoktur. Sen mide ve şehvetinin yanı sıra; diline, gözüne, kulağına ve diğer âzalarına orucu kalkan yap. Gönlünden mal, makam, evlat ve nefis sevgisini sür çıkar. Halkın hizmetinde ol. Onları incitme. 
Tevazu, merhamet ve müsamahada engin denizler gibi ol ki meleklerin mertebesine erişesin. Bu söylenenleri kulağının ardına atıp geçme sakın. Bu sözleri dinlemez şehvetlerine uyar, kin, kavga, hile, düşmanlık, tuzak ve nifakla meşgul olursan bil ki şeytanların derekesine düşersin. 


Ey ay yüzlü! 

Ramazan ayı âşıkların kalp semasında zuhur etti. 
Gökten mücevherler yağmaya başladı. Eteğini altına tut. Zaman kapış zamanıdır. Bu ayda nâfile namaz, zikir, sadaka ve benzeri ibadetlerini çoğalt. 


.. 


Her bir nâfile için diğer aylarda eda ettiğin farz ibadetlerin sevabını al. Namazlarını cemaatle kıl. Farz ibadetlerini eksiksiz yap. Ramazanda eda ettiğin her bir farz için, diğer aylarda eda ettiğin yetmiş farzın sevabını kazan. 


Meleklerin meclisinde oturup maddi ve mânevi yaralarına merhem bulmak istersen Kur'ân-ı Kerim'i çok tilavet eyle. Günahlarını sevabınla imha etmek istersen yine Kur'an oku. Zira bu ayda Kur'an'ın her bir harfi için bin, cuma gecelerinde binlerce, Kadir gecesinde ise otuz bin sevap alırsın. Allah kelamının tefsirini okumayı da ihmal etme ki ahlâkın Kur'an ahlâkı olsun. 


Ha, aziz! 
Ly AZIZ! 


Boynunu atesten kurtarmak istiyorsan, iftar sofranda misafirin olsun. Hem günahların erisin hem de onların sevabının bir misli sana yazılsın. Elinin altında bulunanların işlerini hafiflet ki Allah Teâlâ da seni bağışlasın ve Cehennemden azat etsin. İki cihan güneşi Peygamber Efendimiz (s.a.v) ramazan ayı girdiği zaman, bütün esirleri serbest bırakır, is- tek ve ihtiyaç sahiplerine ihsanlar ederdi. Bilmiş ol ki, bu ayda insanlık ufuklarında yürümeye muvaffak olursan bütün sene boyunca aynı ufuklarda yücelmeye devam edersin. 


Ey dost bahçesinde güller deren! 


Gül bahçesine geri dönüp dost iline sefer etmek istersen, can kuşu ten kafesinden ayrılmadan irfan kâbesine sefer et. Nâm-ı nişânı at, varını yağmala, yüzünü yerler gibi ayaklar altına koy, aşk pirine mahrem ol ki, cânâna can etsin seni. Bu sıfatlarla sıfatlanıp hiçlik elbisesini giymezsen, hiçbir zaman hakiki menzile varamazsın. 
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eae 
İ-1/ 2011/1) 
Ly a, İK, 


Dost ilinden kokular almak istersen güneş üzerine doğmadan tenhalarda yerini ayır. Gelin gibi tüllerin altına gir. Gözlerini ağyara kapa. Dilini perçinle. Kalp semasının ufuklarına yönel; “Allah” diyerek arş istikametine sefer et. Zinhar yollarda gördükleri- ne takılıp eğlenme. Her gün sefer et. Dost kapıları açılıp başına ihsanlar saçılıncaya, her taraftan “merhaba’ sadaları gelinceye kadar, atının gemini dizginleme sakın. 


Öğle namazını eda ettiğin zaman, yine aşk kâbesine dön. Zaman ve mekânı dür. Mesafeleri kaldır. 
Gözünü yum, kendine gece yap. O hep geceleri gelir zaten böyle meclise. Dost ilinden aşk kâbesinin üzerine durmadan nur yağıyor. Altın oluktan çağlayanlar gibi akıp gidiyor. Gönül kovanı altına tut. Kalbin derya olup her bir zerren mest oluncaya kadar hep bu meyden içmeye devam et. 


İkindi namazını kılar kılmaz “Hâcegân sofrasi’na otur. Orucum bozulur diye de korkma sakın. Zira bu sofrada tarhana çorbası içilmez. Can yemeği yenir. 
Aşk şarabı içilir. Bâtın gözü açık olanlar o sofrada iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve onun “altın silsilesini müşahede ederler. Asırlardan beri her gün kurulan bir sofradır bu sofra. Maddi ve mânevi müşkillerini çözmek istersen bu zikir sofrasını kaçırma. 


Bil ki, şu anlatılanları tam olarak yapan kimse, meleklerden daha büyük ve mükerrem bir varlık haline gelir. Ve bu kişi, asli vatanına dönmeden önce oralara sefer yapıp Hakk'a vuslata erer. Vatanına döndüğü zaman da, geldiği makamdan daha yükseğine çıkar. 
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Mübarek üç aylarda receb ve şabandan sonra ramazan-ı şerifi idrak ederek, Kadir gecesini ihya eden bir Hak talibi, hangi mertebede olursa olsun meleklerin ufkuna yükselebilir. 


Hayatını israf edip elması kömürle değiştiren, şu âlemdeki geçici zevkleri cennet ve cemâlullaha tercih edenler ise, ebediyen hüsran içinde kalırlar. 


Bir de böylesine nurani iklimleri mânevi mi'raclarına vasıta yapanlar var ki, onlar cennete dahi razı olmayıp cemâlullaha göz dikmişlerdir. 


Rabbim onların dualarının bereketiyle bizleri gaflet ve dalâletten korusun. 


Dr. Mustafa BAHADIROĞLU 


16 


RAMAZAN 
VE 
ORUÇ 


Oruç ibadeti, bütün peygamberlerden ve ümmetlerinden istenmiş olan bir ibadettir. Bunu Kur'ân-ı Kerim bize haber veriyor: 


“Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sayede kendinizi koruyacaksınız” (Bakara 2/183). 

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) farz kılınan oruç ile eski ümmetlere emredilen oruç arasında farz oluşu, vakti ve miktarı bakımından benzerlikler vardır. 


Yahudiler de hıristiyanlar da oruç tutmakla yükümlü idi. Yahudiler, kendilerine farz kılınan orucu terkettiler. Yılda bir güne indirdiler. Hıristiyanlar ise farz olan orucun zamanı ve mahiyetini değiştirdiler. 
Oruç, şiddetli sıcaklara rastlayınca süresini değiştirdiler. Nihayet perhiz haline getirdiler. Yaz ile kış arasında bir mevsimi “oruç zamanı” olarak belirlediler. 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Medine'ye hicret ettiğinde henüz kendisine oruç tutmasını emreden âyetler indirilmemişti. Kureyşliler ve özellikle Yahudiler, “Aşure günü” adı altında bir oruç tutuyorlardı. 
Ramazan orucu, Peygamberimiz (s.a.v) Medine'ye hicret ettikten bir buçuk yıl sonra farz kılındı.! 
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Ramazan ve oruc ne demektir? 

Ramazan kelimesi Arapça'da “kızgın taş” anlamına gelir, “yanmak” demektir. Bu ayda oruç tutanlar, açlık ve susuzluktan yandıkları, oruçların da günahları yakıp yok ettiği için bu aya “ramazan” adı verilmiştir. Sözlük anlamı olarak oruç (savm), kendini nefsin arzu ettiği şeylerden korumak demektir.2 


Buna göre oruç, önünde el uzatıp alma imkânı varken, âcizlik hissi taşıyarak, arzu ettiği şeylerden kendini geri çekebilmek, beri durmak demek olur. 
Bir din deyimi (terim) olarak ise oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından (yani imsak vaktinden) itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. 


Oruç ibadeti dinimizin beş temel şartından biridir. 


Bu mübarek ay; teravih namazlarıyla, sahurdaki güzellikleriyle, mukabelelerde okunan Kur'ân-ı Kerim tilâvetleriyle, hatimleriyle, sahurdan evvel kalkıp kılınan teheccüd namazlarıyla, iftar anının heyecaniyla, Kadir gecesindeki mânevi coşkusuyla, hayır ve hasenatıyla, fitre ve zekâtıyla, bayram sabahı neşesiyle yaşadığımız bir ömrün hasat vaktidir. 


Âlimlerimizin anlattığına göre sahabe-i kirâm, altı ay boyunca Allah Teâlâ'ya, kendilerini ramazan ayına ulaştırması için dua ederler, yılın diğer altı ayında ise oruçlarının kabul edilmesi için Cenâb-ı Hakk'a yalvarırlardı. 


Müminlere farz olduğunu bildirilen âyette de, “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz” (Bakara 2/183) zikredildiği gibi oruç ibadeti, insanı birtakım günahlardan korur ve takvaya ulaştırır. 
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Demek ki lâyıkıyla tutulan oruç, insanı kötülüklerden alıkoyar, kendi helâl malını yemediği gibi bir başkasının da malını yemez. İnsan kendisine helâl olduğu halde hanımına el sürmediği, sınırlarına dikkat ederek kendini şehevi duygulardan muhafaza ettiği gibi, harama bakmaz. Gözünü korur. Yalan söylemez. Zina etmez. Bu sayede oruç, kişiyi dünyada günahlardan, ahirette ise cehennem azabindan korumuş olur.3 Kendimizi günahlardan korumaya “takva” denir. 


Şu halde bize düşen görev, günaha girmekten kendimizi korumaktır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), “Ümmetime ramazan ayında daha önceki ümmellere verilmeyen beş özel şey verilmiştir” ifadeleriyle başlayan uzunca bir hadisinde şöyle buyurur: 


",.. Diğer aylarda yapabildiklerini bu ayda yapamasınlar, diye azgın şeytanlar bağlanır ve hapsedilir. Zira bu ayın son gecesinde oruçlu olanlar bağışlanır.” 


Abdurrahman-ı Tâhi Hazretleri (k.s) bir dostuna yazdığı mektupta şöyle der: “Bu ayı bir ganimet bilmelisin. Bu mübarek ayın her gecesinde binlerce insan cehennemden azat edilir. Cennet kapıları açılır. 

_ Cehennem kapıları kapatılır. Azgın şeytanlar dizginlenir. İftarda acele etmek, sahuru ise geciktirmek sünnettir. Özellikle bu iki vakitte Allah'a olan âcizliğimizi ortaya koymalıyız. Böyle yapana çok sevap verilir. Teravih namazlarını kılmak, Kur'ân-ı Kerim'i hatmetmek Peygamberimiz'in hiç terketmediği müekked sünnetlerdendir. Dedikodu (gıybet) yapmaktan, 

. boş sözler söylemekten, yalan konuşmaktan sakinmalısın. Mürşidinden uzakta ramazan ayını geçirdiğin için mahzun kalpli olmalısın. Bu ayda onunla be- 

, raber geçirdiğin günleri çokça hatırlamalısın. Virdlere ve özellikle bu ayda öğle namazından hemen sonra yapılan rabıtaya sımsıkı yapismalisin.”® 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R amazan ayı hide Ly e vesiledir 

Bu ay Rabbimiz'i in meâlen "ə ettiği gibi, “Ramazan ayı ki, insanlara hidayet rehberidir” (Bakara 2/185). Bu ayda yapılan her hayır, insanı hidayete götürür. Hidayet ise Hüda/Allah yolu demektir. Gafletten arınmanın adıdır. Benlikten kurtulmanın güzergahıdır. 


Ramazan ayı, on bir ayın sultanıdır. Bu mübarek ay insanı oruçla, teravihle, Kur'ân-ı Kerim'le, fedakârlık duyguları ile ıslah eder. Gönlünü Hakk'a açar. 
Kalbini zikir ve tefekküre hazırlar. 


“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet — rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kuran-ı — Kerimin kendisinde indirildiği Ramazan ayıdir.” ( Bakara 2/185). 


Bu öyetten, ramazan ayının bütün hayırları ve bütün bereketleri özünde topladığı anlaşılıyor. Yıl boyunca gelen hayır ve bereketler, bu ayın engin bereket denizlerinden bir damladır, hangi yönden gelirse gelsin... Bu ay içinde | . olan birlik ve beraberlik, yıl boyunca devam | 
| edecek birlik ve beraberliğe sebeptir. Aynı şe- 
| kilde, bu ay içindeki ayrılık, yıl boyu sürecek | 
ayrılığa sebep olur. Ramazan ayı ile Kur'ân-ı : Kerim hatmini bir araya getiren kimse, onun bereketlerinden ve hayırlarından mahrum kal- 
| maz”6 (İmam: Rabbani Hazretleri k.s). 
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Ramazan avindaki orucun sevabı çok büyüktür 


Oruç ibadeti, insanın başkalarına gösteriş yapma (riyâ) hastalığının en az olduğu bir ibadettir. Çünkü orucun dışarıdan görülebileceği apaçık bir belirtisi yoktur. İnsan, sadece Allah rızası için yemeyi, içmeyi, cinsi münasebeti terketmistir. Bu yüzden sevabı çoktur. Nitekim sevgili Peygamberimiz den (s.a.v) nakledildiğine göre Rabbimiz şöyle buyurmuştur: 


“Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim.”7 

Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v) cennette sadece oruç tutanların girebileceği ve adının “reyyan” olduğu cenneti; “Kıyamet gününde bu kapıdan sadece oruç tutanlar girecek, oruç tulanlar içeri girin- ce de kapılar kapanacak, onlardan başka kimse içeri alınmayacaktır” 8 sözleriyle biz ümmetine müjdelemiştir. Yine Resülullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 


“Kim bu ayda hayırlı bir amel ile Rabb'ine yaklaşırsa, diğer aylarda bir farzı yapmış gibi sevap kazanır. Yine bu ayda bir farzı yerine getiren kimse, diğer aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır.'9 


] 
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Ramazan ayı bütünüyle hayır olan bir aydır. Bu ayın her ânı bereket ve rahmettir. Bu da sabahleyin tan yeri ağarıncaya kadar devam eder. Melekler yeryüzüne iner ve rahmet kanatları ile müminleri kuşatırlar. Kur'ân-ı Kerim bize o geceyi şöyle haber verir: 

“Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir 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gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrâil ve ruh adındaki melek) o gece Rab'lerinin izniyle her iş için inerler. Gece lan yeri ağarıncaya kadar süren bir selâmeltir” (Kadir 1-5). 

Selman Fârisi hazretlerinin anlattığına göre, bir defasında sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ramazanın başlamasına bir gün varken, şabanın son günü bu mübarek ayın içindeki Kadir gecesine özellikle dikkat çekmiş ve ashabına şöyle hitap etmiştir: 

“Ey insanlar! Büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunuyor. Bu ay içinde bulunan Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” 10 


Herkes hata edebilir, günah işleyebilir. Rabbimiz insanların günah işlemelerine değil, neden günahlarından pişmanlık duymadıklarına ve sanki hiç hata işlememiş gibi davranmalarına gazap eder. Yoksa Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) buyurduğu gibi, “Eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, günah işlediğinde hemen tövbe eden ve kendilerini de affettiği başka kullar yaratırdı.”! 


Bu ay rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, her an binlerce kişinin affedildiği mübarek zamanlardır. 
Bütün günahları affedilmiş olduğu halde bile Peygamberimiz (s.a.v) günde yüz defadan fazla tövbe istiğfar ederdi. Peygamberler, veliler, sâlih kullar, gul olurlar. Hiçbir ibadetlerini yeterli bulmazlar. Sıradan insanlar günahlarına, veliler ise yaptıkları iyiliklerdeki hatalarına tövbe ederler. 
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Fudayl b. İyâz hazretleri tövbe etmeden önce eşkıya idi ve bir kıza âşık olmuştu. Onunla buluşmak istediği bir gece, kızın evinin yakınına geldi. 
Evin duvarından tırmanıp içeriye girmek istiyordu. 
Tam içeriye gireceği sırada yan evin penceresin- | de bir ses işitti. Kur'an okunuyordu. Kulak verdi, | iyice dinledi. Okunan âyetin meâli şöyleydi: 

“İman edenler için kalplerinin Allah'ın zikrine yumuşama zamanı hâlâ gelmedi mi?” (Hadid 57/16). 

Fudayl b. İyâz hazretleri bütün iliklerine kadar dondu, kendi içinden gelene engel olamadı ve, “O an geldi Allahım!... O an geldi Allahıml...” diye haykırdı. O gece harap bir eve sığındı. İçeride bir grup insan vardı. İçlerinden biri, “Kalkın yola çıkaım” dedi. Diğeri ise, “Hayır burada kalalım, Fudayl önümüzü keser, sabah olunca çıkarız” dedi. 
Fudayl b. İyâz onları duyunca bir kez daha tövbe 

. etti. Vefatina kadar da bu tövbesinde sadık oldu. 
Mekke'ye gitti. Vefat edinceye kadar Kâbe'nin komşusu olarak yaşadı, Allah'ın veli kullarından biri oldu.12 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurur: 


“Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı cennettir. Bu ay, yardımlaşma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse, bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır ve günahları affedilir.8 
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Ramazan ayı geçmiş günahlardan arınmak için bir fırsattır 
Bu mübarek ayda tutulan oruç, bizi dünyada kötülüklerden arındırır. Ahirette cehennem ateşinden korur. İşlediğimiz günahlardan bağışlanmamızı sağlar. 
Bu hususta sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bizi, oruç tutmaya teşvik ediyor ve şu sözleriyle müldeliyor: 


“Kim inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” 14 


“Dünya ahiretin harmanıdır. Burada ne azık hazırlarsan, öbür dünyada ancak onu tüketebiirsin. Orada onunla geçinmek zorundasın” 
| (Gavs-ı Bilvânisi Hazretleri k.s) 


ialilazalr ayıla yal ial her bir amele binlerce seva pverilir Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.v) anlattığına göre bir kudsi hadiste Rabbimiz, “Her bir iyilik için, on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık vardır. Fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim” buyurmuştur. 


Sâdât-ı kirâmdan İmam-ı Rabbâni hazretleri bu hususu şöyle açıklar: 


“Mübarek ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan zikir, sadaka ve bütün nâfile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluyu iftar ettirenin günahları affedilir. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca iftar ettirene de sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. 
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Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün seneyi, günahla geçirmesinden korkulur. İnsan elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allah Teâlâ'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. 
Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. 


Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken, binlerce müslüman affedilir. Ramazan-ı şerifte cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Allah Teâlâ, bu mübarek ayda O'nun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimiz'in razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Amin.”16 


Ramazan, aynı zamanda Kur'ân-ı Kerim ayıdır. 
Rabbimiz, “Ramazan Kur'an'ın indirildiği aydır” (Bakara 2/185) buyurur. Tilâvet edilen Kur'anın sevabı âyet âyet veya kelime kelime hesaplanmıyor. Her bir harfine sevap veriliyor. Kur'ân-ı Kerim'de, “Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır” (Enam 6/160) buyrulur. 

Nitekim sevgili Peygamberimiz de bu mübarek ay dışında bile, “Kur'ân-ı Kerim'den bir tek harf okuyana bile sevap verilir. Her iyilik on misliyle kayıtlara geçirilir. Elif lam mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harf, lâm bir harf ve mim de bir harftir,7 buyurarak Kur'an okuyan müminin ne kadar kazançlı olacağını bizlere müjdelemiştir. Oysa ramazan ayında sevaplar onlarca, yüzlerce, binlerce katıyla verilmektedir. Nitekim İmam Zühri ve İbrahim en-Nehâi hazretlerinden nakledilen bir haberde şöyle zikredilmiştir: 

“Ramazan ayındaki bir tesbih, diğer aylardaki bin tesbihten, bir oruç da diğer aylardaki bin oruçtan daha üstündür.”18 
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Bali ag Ag AY e 


den kimileri, ramazan ayında Üç gabe hatim yaparlar, kimileri de yedi günde, on günde Kur'ân-ı Kerim'i baştan sonra okuyup bitirirlerdi. Örneğin (İmam-ı Âzam hazretlerinin hocasının hocası) İbrahim en-Nehâi hazretleri ramazanın son on günü her gün; ramazanın diğer günlerinde ise üç günde bir hatim yapardı. Katâde hazretleri de (r.a) yıl boyunca her hafta Kur'ân-ı Kerim'i hatmederdi. ramazan ayının ilk yirmi gününde ise üç günde bir, son on gününde ise her gün hatim yapardı. 


Esved b. Yezid hazretleri ramazan ayında iki gecede bir, diğer günlerde ise altı gecede bir Kur'ân-ı Kerimi hatmederdi.19 İmam Şâfii hazretleri de namazda okudukları hariç, ramazan ayında toplam altmış kere hatim yapardı. Mâliki mezhebinin imamı İmam Mâlik hazretleri ise ramazan ayı girdiğinde hadis okumaktan diğer âlimlerle ilmi konuları müzakere etmekten daha çok Kur'ân-ı Kerim okumakla meşgul olurdu. 


Seyyid Muhammed Raşid el-Bilvânisi hazretleri de diğer zamanlar günde bir cüz Kur'ân-ı Kerim okurken, ramazan ayında iki günde bir hatim indirirdi. Ramazan ayında amelini özellikle artırır, gece ve gündüz olmak üzere günde iki defa tesbih namazı kılardı. 


“Ramazan-ı şerifte her bir harfin on değil bin, hatta Âyetü'l-kürsi gibi âyetlerin her bir harfinin binlerce kere sevabı vardır. Kadir gecesinde ise otuz bin sevap yazılır. Evet, Kur'ân-ı Hakim, her bir harfi otuz bin bâki meyveler veren öyle bir nurani cennet ağacına benzer ki milyonlarca meyveyi ramazan-ı şerifte müminlere ikram eder. İşte, gel, bu kudsi, ebedi ve kârlı ticarete yönel, seyret ve düşün. Ramazan-ı şerif âdeta âhiret ticareti için gayet kârlı bir pazaryeridir. 
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Nasıl ki bir padişah, saltanat günlerinde yılda bir gün özellikle kutlama günleri tertip eder ve tebaasına sadece kanunlar çerçevesinde değil, kendi özel ikramlarından da dağıtır ve halk ile arasında aracılar olmadan huzurunda doğrudan doğruya sadık milletine teveccüh ederse; işte bunun gibi, ezeli ve ebedi bir sultan, on sekiz bin âlemin padişahı Allah Teâlâ Kur'ân-ı Hakimini ramazan ayında indirmiştir. 
Ve bu sebeple ramazan, ilâhi bir bayram, ruhani bir meclis hükmünde olmuştur. Ve mademki ramazan bayram olmuştur; süfli ve hayvani meşguliyetlerden insanı yüceliklere davet etmek için insana oruç emredilmiştir. O zaman da insan, dilini yalandan, glybetten ve kötü sözlerden alıkoymak suretiyle, lisanını Kur'an tilâveti, zikir ve tesbih letafetiyle meşgul etmelidir. Gözünü nâmahreme bakmaktan, kulağını fena şeylerden korumalıdır. Kendisini hak söz Kur'an ile uğraşmaya teslim etmelidir.”2° 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Açlık şeytanı ve nefsi dizginler. Oruçlar, okunan Kur'an'lar, teravihler, hayırlar, hasenatlar ve zikirler ruhu canlandırır. Zaten içimizde kötü duygular olmasa meleküt âlemine yönelmek kolay olur. Nefis acıkınca bütün organlar doyar, nefis doyunca organlar kötülüğe yönelebilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Kanın damarda dolaştığı gibi âdemoğlunun damarlarında şeytanın vesvesesi dolaşır. Oruç ile onun yollarını daraltın”?! buyurmaktadır. Oruçla kalbi dünyamızı bir toparlanma sürecine tâbi tutar, şeytanın ruhumuza ve bedenimize giden yollarını keseriz. Böylece nefis terbiye edilmiş olur. Günahlardan uzaklaşır. 
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“Küçücük bir günah olan nazar zinaya; zina, katle ve katl de sonunda küfre (dinden çıkmaya) sebep olabilir. İnsan elinden geldiği kadar kendini korur, Peygamberimizin (s.a.v) sünnetinden ayrılmazsa tehlikelerden kurtulabilir. Ben çok ibadet ettim, çok namaz kıldım, çok oruç tuttum, diyerek yaptığı ameline güvenmekle kurtulacağını ümit eden kimse, mutlak bir aldanış içindedir. İnsan ne kadar ibadet yapmış olsa muhakkak şeytan kadar yapmış olamaz. Şeytanın felakete gitmesi, yapmış olduğu ameline güvenmesi, şu kadar namaz kıldım ve ibadet ettim, diye gururlanmış olmasındandır. Onun için amelimizi küçük görüp gurur yapmamalıyız.” (Gavs-ı Bilvânisi Hazretleri k.s) 


Elimizde her türlü kötülüğü işleme imkânı varken Allah'ın rızasını gözeterek orucun faziletini yok etmemeye çalışır, çevremizdeki insanlara güzel davranırız. Böylelikle kötü duygulardan arınır, iyi ve güzel huylar kazanır, ahlâkımızı güzelleştirmiş oluruz. 
Zaten oruçtan maksat sadece aç kalmak değil, bütün organlarımıza oruç tutturmaktır. Organlarımızın oruç tutması, öncelikle kendi ahlâkımızın güzelleşmesine katkı sağlaması demektir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur: 


“Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi terketmezse, Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez.”2 


Oruç ibadeti gereği gibi yerine getirilirse kişiyi her türlü kötülükden korur. Allah Teâlâ her derdin dermanını vermiştir. Kötülüklere karşı koymanın yolu da oruç tutmaktır. Günahtan korunmak ancak oruç 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sayesinde mümkündür. Çünkü oruç ibadeti, nefsin yorulduğu ve hikmetlerin arttığı bir ibadettir. Oruç, insanoğlunun şeytan ile giriştiği mücadelesinde kendini koruyabileceği bir kalkandır. Mü'min de dünyada günah işlemekten, ahirette ise cehennem ateşinden oruç sayesinde korunmuş olur. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) orucun bu koruyucu özelliğini şu sözleriyle anlatır: “Oruç kalkanair.’28 


Allah Teâlâ kullarına yapamayacakları şeyi emretmemiştir. Kullarına kaldıramayacakları büyük kayayı kaldırmayı emretmeyip, herkesin çok kolay yapabileceği kıyam, rükü, secde, ufak bir âyet okumak ile tamam kabul edilen namazı emretmiştir. Namaz kılmak herkes için çok kolaydır. Ramazan orucu da pek kolaydır. 


Rabbimiz zekâtı da çok hafif emretmiş; malın hepsini değil, kırkta birini verin, demiştir. Hepsini veya yarısını vermeyi emretseydi, kullarına zor gelirdi. Merhameti pek fazla olduğundan, emirlerini hafifletmiştir. 


Dinimiz meselâ, abdest alamayanları teyemmüm etmeye, namazda ayakta duramayacakları, ima ile namaz kılmaya yöneltmiştir. İbret ve insafla bakan kişi, dinimizin emirlerinin son derece kolay olduğunu görür. Allah Teâlâ'nın kullarına ne kadar çok merhametli olduğunu anlar. Bu emirlerin pek kolay olmasının bir işareti de, birçok kimsenin, emredilen ibadetlerin daha da artmasını istemesidir. Namazın, orucun artmasını isteyen çok insan vardır. 


Evet, ibadet yapmak güç gelen kimseler de yok değildir. Bu kişilere, ibadetlerin zor gelmesinin sebebi, nefislerinin karanlığı ve şehevi arzularının kötülüğüdür. Bu karanlık ve kötülükler, nefs-i emmâreden meydan gelmektedir. Nefs-i emmâre, Allah Teâlâ'nın düşmanıdır. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: 
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| Fakat senin kendilerini çağırdığın şey Allahla ortak: 
| koşanlara (müşriklere) ağır geldi” (Şürâ, 42/13). 7 
| | “Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyan- 

| lardan başkasına ağır gelir” (Bakara 2/45). 


Bedenin hastalığı ibadetlerin yapılmasını güçleşir . diği gibi, kalbin hasta olması da güçleştirir. Allah Tea- : 
| lâ, İslâmiyet'i, nefs-i emmâreyi, arzularından ve âdet- 
_ lerinden vazgeçirmek için gönderdi. Nefsin istekleri ve İslâmiyet'in istekleri birbirinin zıddıdır. O hâlde, ibadet- 
| leri yapmakta güçlük çekmek, nefsin kötülüğünü gös- |, 
teren bir işarettir. Nefsin arzularının kuvveti, bu güçlü- | ğün çokluğu ile ölçülür. Nefsin istekleri kalmayınca, güçlük de kalmaz. 24 (İmam-ı Rabbani Hazretleri k.s) 


Bir yıl boyunca çalışmakta olan vücudun organları âdeta ramazan ayında bakıma alınır. Vücudumuz- da depolanan besin maddeleri, bu ayda ziyadesiyle harcanmış olur. Vücudun hücreleri yenilenir. Dokular temizlenir, birikmiş toksinler vücuttan atılır. Böylelikle beden fiziksel anlamda da yenilenir, dinçleşir. 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) orucun bu özelliğine dikkat çekerek şöyle buyurmuştur: “Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz.”5 


‘ 2. be c i 1 
eran İZ4c41xYz2 ka “3 tor 
(Oruc kisiye setaat edel 


Dünya hayatında insanoğlunun yaptığı ibadetler, ahirette kendisinin yardımına gelecek ve ona şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur: 


“Kuran ve oruç, kıyamet gününde kullara şefaatçi olur. Oruç; ey Rabbim! Ben onu gündüzleri yemekten, içmekten ve şehvetten alıkoydum. Bana şefaat hakkı ver, der. Kur'an der ki: Ey Rabbim! Ben 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onu geceleri uyumaktan alikoydum. Bana şefaat hakkı ver. Böylece ikisi de o kula şefaat eder.’ 


y : AL. . 
UÇ inelildilici VE 
.7 ~ 
fr : N | i ( iciNcilili i 
) 


Oruç, bir anlamda kalbimizin derinliklerinde mevcut bulunan fedakârlık ve merhamet hislerimizi ge-. 
liştirir. Aç olan insanların halini en iyi aç olanlar anlar. Varlıklı olanımız, muhtaç olanımıza kol kanat gerer. Oruç sayesinde düşmanlıkların azaldığını ve ni- ce yeni dostlukların kurulduğunu görürüz. Açların durumunu daha iyi anlayabilir, onlar için yapacağımız fedakârlıkları düşünmeye başlarız. İşte sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bize bu hususu şu sözleriyle hatırlatıyor: 


“Yanı başında komşusu aç iken kendisi tok yaşayan mümin, olgun bir mümin değildir.”7 


Hz. Yusuf (a.s) vaktiyle Mısır'da devletin hazinelerini yönetmeye memur tayin edildiğinde, elinde devlet hazinesinin imkânları varken yine de kıtlık yillarin- da karnını tam doyurmamayı tercih etmiş, neden bu şekilde yaptığı sorulunca da şunları söylemiştir: 


‘Eger ben tok olursam, açların halini anlayamam, 
yoksulları gereği gibi düşünemem. 78 


 “Nefsi yola getirecek en önemli ilaç, açlıktır. Açlık | olmaksızın nefis yola gelmez, Ondan kurtulamazsın. 
Demir kızıp ateş haline gelmedikçe sakın onu döv- — meye kalkışma. Demiri ezemezsin. Bilmiş ol ki, be- | den aç kalmadıkça Hakk'a yönelmez. Boyun eğmez. | 

| 

| 


Kafa tutar. Onu tok iken yola getirmek soğuk demiri dövmeye benzer.”?9 (Hazreti Mevlânâ k.s) 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İbadetlerini yaptığı halde hâlâ kendisini çirkin işlerden ve fenalıktan sakındırmayan insanları âlimlerimiz, abdest alırken elini suya dokundurmayan ancak abdest aldığını zanneden kişiye benzetirler. Aynen bunun gibi, oruç tuttuğu halde orucun gereklerini yerine getirmeyen kişiler de sadece zamanlarını tüketmiş olurlar. İşte bu tür kişileri sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şu ifadeleriyle uyarır: 


“Oruç tutan öyle insanlar vardır ki onların kârı sadece açlık ve susuzluk çekmektir.'39 


İmam Gazâli hazretleri ise oruç tutan müminleri üç grupta toplar: 


* Avamın orucu (Alt tabakanın orucu): Buna siradan halkın tuttuğu oruç da denir. Orucu zahiren bozan şeylerden sakınırlar. Bu çeşit oruç tutanlar ağız ve edep yerlerini oruç süresince korurlar. Buna rağmen haramı işlemekten de kendilerini alıkoyamazlar. Böylelikle tutulan orucun sevabını ve faziletini kaçırmış olurlar. 


* Havas orucu (Üst tabakanın orucu) : Bu oruç çeşidinde yukarıdaki esaslara riayet etmekle beraber gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını ve diğer âzalarını günahtan korumak esastır. Oruçlarını daha dikkatli tutarak faziletli hale getirirler. Böylece orucun en büyük hedefi olan takvaya ulaşmak hâsıl olsun diye bütün organları ile oruç tutarlar. İslam âlimleri, veli ve kâmil zatlar, sâlih müminlerin oruçları gibi... 


* Ahassi'l-Havassin orucu (En üst tabakanın orucu): Yukarıdaki iki şartı yerine getirmekle birlikte kalbini adi düşüncelerden ve dünya sevgisinden arındırarak Allah'tan başka bir şeye gönlünü bağlamayan kulların orucu. Bu gibi zatlar, kalplerine Allah ve ahiretten başka hiçbir şey getirmezler. Dünya 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işlerinde de ahireti gözetirler. Kalplerine bunun dişında bir şey gelirse oruçlarını bozulmuş bilirler. 
Peygamberlerin, sıddıkların ve mukarrebün makamındakilerin orucu gibi...51 


İşte İmam-ı Gazâli (r.a) hazretleri orucun nasil fayda vereceğini şöyle açıklıyor: 

“İnsanoğlu, gündüz yemediğini, akşam bir oturuşta toplayıp yerse, şehvetini nasıl kırabilir? Baş düşmanı nefsin ve şeytanın belalarından nasıl korunabilir? Halbuki günümüzde pek çok insan, nefis yemeklerle akşam sofrasına oturup, diğer aylarda yemediklerini bu ayda yemeği bir alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. 


Oysa oruç tutmaktan maksat, takvaya ulaşmaktır. 
Takva ise nefsin terbiye edilmesiyle mümkün olur. 
Nefsi terbiye edilmemiş insanın perhiz şekline getirerek tuttuğu oruçtan ne fayda umulur? Oruçtan amaç yeme, içme, uyuma ve cinsi münasebet gibi şehvetlerini ıslah etmektir. Arzu, heves ve şehveti kırmaktır. Mideyi akşama kadar boş bekletip, akşam da bol ve nefis yiyeceklerle doldurursak, nefsin arzu ve istekleri azgınlaşmaz mı? 


Oruç, şeytanın yollarını tıkamak içindir. Bu nedenle, iftar soframız her zaman ki gibi olmalıdır. Hatta ruhumuzun açlığı daha iyi anlayabilmesi için gündüzleri fazla uyumamak orucun âdâbındandır. Teheccüd, gece namazını, virdlerini hızlandırır. Umulur ki bu sayede şeytan o kişinin kalbine yaklaşamaz. 
Ve kişi, mânevi âlemin huzuruna erer. Kadir gecesinden yararlanır. Bütün bunların kâmil anlamda olabilmesi, aradan perdelerin kalkması için insanın, Allah Teâlâ'dan başkasına yönelmemesi gerekir.”92 
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Oruç tutan kisi, ramazan ayı içindeki bütün hayırlardan yararlanabilmek için, diğer günlerden daha çok, Allah'ın rızasının olduğu işlere yönelmelidir. Yılın her zamanı zaten sevap olan işlerin bu ayda çok daha fazla sevap olduğunu bilerek hareket etmelidir. 


Nitekim Sahâbe-i kirâmdan Ka'b b. Ucre hazretlerinin naklettiğine göre Cebrâil aleyhisselâm, sevgili Peygamberimiz'e (s.a.v), “Ramazan ayına ulaşıp da bağışlanmayana lânet olsun” demiş; bu duaya da Peygamberimiz'in (s.a.v) “âmin” demesini istemiş, o da “âmin” demiştir.39 Bu olay, Peygamberimiz, Mescid-i Nebi'de ve minberde iken meydana gelmiştir. 

Oruçlu kişinin ramazan ayına ulaşmasından daha önemli olan, bu mübarek ayın fazilet ve sevabından insanın yararlanabilmiş olmasıdır. Onun için âlimlerimiz oruç tutan kişinin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri ve oruçlarını zayi etmemeleri için gereken titizliği göstermelerini belirtmişlerdir. Oruçlu kişi; 


1. Nefsini hesaba çekmeyi ihmal etmemelidir. 
Oruç tutmaktan asıl hedefin takvaya ulaşmak olduğunu gönlünden çıkarmamalıdır. 


2. Farz namazları camide cemaatle kılmaya özen göstermelidir. Özellikle yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılabilirse, bunun, gecesi ve gündüzüyle günün tamamında namaz kılmış gibi sevap kazanacağını unutmamalıdır. 


Ə, Nafile namazları evde kılmaya gayret etmelidir. 
Beş vakit namaz kılanların kuşluk, evvâbin ve teheccüd namazlarını kaçırmaması güzel olur. 
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4. Özellikle namaz konusunda Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) tavsiyelerini, hadislerini, sünnetlerini öğrenmeye çalışmalı, namaz ve oruç ile ilgili ilmihal bilgilerinden eksikleri varsa tamamlamalıdır. 


5. Kaba ve kırıcı davranışlardan kaçınmalıdır. 


6. Bütün organları ile oruç tutmaya gayret etmelidir. Orucun gün boyu sadece aç kalmak olmadığını; sadece iftara kadar yeme içmeden, cinsel ilişkiden kendisini alıkoymak olmadığını, bununla beraber, gözünü haramdan sakınması, konuşmalarıyla kimseyi incitmemesi, davranışlarıyla etrafındakilere zarar vermemesi gerektiğine inanmalıdır. Kalbini fitne, haset gibi hastalıklardan korumalıdır. 


7. Bir hurma ile de olsa oruçlulara iftar ettirmek için elinden geleni yapmalı, cömertliğin sadece para ile yapılmadığını bilmelidir. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v), tebessüm bile sadakadır*4 buyurmaktadır. 


8. Her gün mümkünse bir cüz Kur'ân-ı Kerim okumalı, değilse en az bir sayfa okumaya gayret etmelidir. Bilmiyorsa öğrenmek için çaba göstermelidir. 
Hatta hiç bilmeyenler öğreninceye kadar mukabelelere katılmalıdır. Okuyamasa bile yüzünden takip edenlerin yanına oturmalı, onlar Kur'ân-ı Kerim'i takip ederken kendisi de okuyanlarla beraber Kur'an'a bakmalı hatta okuyamadığı için hüzün duymalıdır. 


9. Teravih namazlarını cemaatle kılmaya özen göstermelidir. Sahur vakti, imsak bitene kadar en azından iki rek'at teheccüd namazı kılmayı alışkanlık haline getirmelidir. Ramazanın başladığı günden itibaren, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi için kendisini hazırlamaya çalışır. 


10. Günlük virdlerini, zikirlerini ihmal etmemelidir. 
Allah dostlarının bu konudaki, “Zikir, kalp ile Allah 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Teâlâ arasındaki irtibatı sağlar. Yarayı iyileştirmek için merhemin kullanıldığı gibi, kalbin iyileşmesi için de zikir gerekir. Kalbin ilacı zikirdir. Sakın aksatmayın” tavsiyelerini her an hatırlar. 


| 


“Kalbin gıdası zikirdir. Günahlar ise şeyta- | nin gıdasıdır. Kalbini diriltmek isteyen kimse | yüce Allah'ın zikrini çok yapmalıdır. Günah iş- | leyenler, kalplerini zayıflatıp şeytanı kuvvetlendirmiş olurlar. Şeytanı kuvvetli olanın dini zayıf olur. Onun için haramlardan uzak dur- | malıdır.” (Gavs-ı Sâni Hazretleri k.s) | 


11. İmkân bulabiliyorsa -ki âlimlerimiz en azı bir saat/bir müddet bile olur, demişler- ramazan ayının son günlerini itikâf ibadetiyle geçirir. 

12. Kadir gecesini özellikle ramazan ayının son on günü içinde aramalıdır. 


13. Bayramdan önce kendisi ve aile fertleri adına fitre vermeyi ihmal etmemelidir. 


14. Bayram gecesi ve gününü âdâbına uygun olarak değerlendirmeye çalışmalıdır. 


15. Ramazan ayı boyunca davranışlarına yansıttığı bütün güzellikleri, yılın her mevsimine yaymaya çalışmalıdır. 
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RAMAZAN 


BAYRAMDA 
İBADET 
HAYATIMIZ 


h 


‘ 


İbadet Allah'a kulluk etmek demektir. Allah Teâlâ, kullarından birtakım ibadetler yapmalarını istemiştir. 
Böylelikle insanoğlunun vakitlerini ve davranışlarını tertip etmiştir. 


Ramazan ayı başlayınca kullar, kendisini yaratan Rabb'ini tefekkürde yoğunlaşır. Yemeye içmeye alışmış olan insanlar, oruç tutmaya başlayınca aç kalan kimselerin halini daha iyi anlamaya çalışır. 
Oruç ibadeti, insana daima Allah'a muhtaç olduğunu hissettirir. Gün boyu uğraşılan dünyevi işler, iftar vakti yaklaşınca yerini daha mânevi ortamlara bırakır. Akşam ezanı ile iftar sofrasında oturan oruçlu mümin, Rabb'ine ihtiyacını Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ifadesiyle şöyle arz eder: 


“Allahım! Senin rızan için oruç tuttum, senin verdiğin rızkıla orucumu açtım. Sana güvendim, sana 
iman ettim, 85 
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Bütün Sadât-ı kirâm ramazan-ı şerifte ibadet ve taate çok önem vermişlerdir. Mesela, “Seyyid Muhammed Raşid hazretleri (k.s) camiye çok bağlıydı. Hasta olduğu zamanlarda bile camide cemaat ile birlikte namazını kılardı. Farz ve vâcip ibadetlerinin dışında nâfile ibadetlere, bilhassa geceleyin yapılan amellere çok önem verirdi. Gece namazına kalkmayı ısrarla tavsiye ederdi. Vitir namazını geceleyin teheccüd ile birlikte kılardı. Kuşluk namazını normalde dört, ramazan ayında sekiz rek'at kılardı. Gecenin çok az kısmını uyku ile diğer zamanını güneş doğuncaya kadar ibadetle ihya ederdi. Ramazan ayında amelini artirir, gece ve gündüz olmak üzere günde iki defa tesbih namazı kılardı. Ramazanın ilk on beş günü teheccüd namazını aile fertleriyle, son on beş günü de camide cemaatle birlikte kılardı. Ramazanın son on gününde geceleri neredeyse uyumazdı. Kadir gecesine vasıl olmaya çalışırdı. Diğer zamanlar günde bir cüz Kur'ân-ı Kerim okurken, ramazan ayında iki günde bir hatim indirirdi. Ramazan orucu dışında şevval ayı orucunu, arefe günü orucunu ve muharrem orucunu hiç terketmezdi.” 


Oruç, insanoğlunun özüne dönüş yolculuğudur. 
Ruha ve ruhani âleme bir yöneliş ve zikirdir. Insan 


takvaya ulaşıncaya, şeytan ve nefsin ayartmalarını farkedinceye kadar bu yolculuğunda zikrin her çeşidine devam etmelidir. Gavs-ı Sâni Hazretlerinin de buyurduğu gibi; “Çalışmaya başlayan kalp, tıpkı sa- 


at gibidir. Sahibi başka işlerle meşgul olsa da o, 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zikir halinde çalışmasına devam eder. Bundan dolayı insanın her ânı ibadetle geçer.” 


Oruç ibadeti de bizi tam gün olarak konirol altında bulundurmalıdır. Sadece iftar vaktine kadar değil, tüm zamanımızı kapsamalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) devrinde yaşanan şu olay, bugün muhtaç olduğumuz oruç ahlâkını ne güzel ortaya koyuyor: . 


Asr-ı saâdet'te iki kadın nâfile oruç tutmuşlardı. 
Günün sonuna doğru dayanamadılar, neredeyse bayılacak hale geldiler. Yakınında bulunanlar Efendimiz'e (s.a.v) haber verdiler. Oruçlarını bozmaları için müsaade var mı, dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ise onlara bir kap gönderdi. O iki kişinin, istifra ederek midelerindekini bu kaba boşaltmalarını istedi. Oruçlu kişiler, istifra ettiklerinde kap, et parçaları ve kanla doldu. Ashab-ı kirâm çok şaşırdı. Âlemlerin Efendisi (s.a.v) oradakilere şöyle buyurdu: 


“Bu iki kadın, Allah Teâlâ'nın helâl kıldığı işler yerine dedikodu (gıybet) yaparak oruç tutmuşlardır. 
Ve Allah Teâlâ'nın haram kılmış olduğu bir işle oruçlarını bozmuş oldular.'36 


Burada anlatılmak istenen, kötü bir fiilin oruç ibadetindeki tesiridir. Dedikodu kötü bir iştir. İyilikleri yok eder. Yüce kitabımızda bize, “Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” (Hucurât 49/12) diye soruluyor. Dedikodunun ne kadar kötü bir iş olduğuna dikkat çekiliyor. 


O yüzden bizler, orucumuzu yalan ve dedikodu gibi kötü işlerle zedelememeliyiz. Bedenimiz oruç tutarken dilimizle hayır söylemeliyiz. Yalan sözlerden kaçınmalı, içimizdeki şeytana da yardımcı olmamalıyız. Gavs-ı Bilvânisi hazretlerinin bir sohbetinde anlattığı gibi: 
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“İnsan kendi kendine hile yapıyor. Haram yemek istemese yemez. Kötülük yapmak istemese yapmaz. Demek ki insanın elinde yapabileceği bir kuvvet var. Şeytan her an elinde silahıyla insanın başında beklemiyor ki? Şeytanın yaptığı tek şey kalplere vesvese vermektir; hepsi bu... Bundan başka şeytanın hiçbir gücü yoktur. Eğer insan, şeytana yardımcı olmazsa işi kolaydır.”37 


COMERTLIK.. 

Cömertlik bir kulun, hayır yolunda bolca mal harcamanın kendisine zor gelmemesidir. Harcamak, insana zor gelmediği zaman her yapılan iş sevap olur, gönülden geçirmek bile... Bu, para yardımı olabileceği gibi mümin kardeşinin yardımına koşmak, hatta ona tebessüm etmek de olabilir. 


| Hanım evliyanın büyüklerinden Esmâ bint Hari- 
i ce hazretleri şöyle der: “Benden bir ihtiyacını isteyen hiç kimseyi boş göndermek istemem. Eğer o, şerefli biri ise onun şerefini korumuş olurum. Yok, eğer adi bir kimse ise onun ihtiyacını görerek ken- 
| di şerefimi korumuş olurum.” 


Allah'ın veli kulları cömertliği, “Allah tarafından kalbe şunu vermelisin diye bir düşünce gelirse, onu hiç beklemeden vermektir”38 diye tarif etmişlerdir. 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), ramazan ayında esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârlardan daha cömert davranırdı.39 Peygamberimiz'in ashabı da cömertlik hususunda en üst düzeyde idi. Onlar kendilerinin ihtiyacı olan şeyleri mümin kardeşlerine verirlerdi. Ashabın bu özelliği, Kur'ân-ı Kerim'de, “Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile 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onları kendilerine tercih ederler” (Haşr 59/9) şeklin- de ifade edilmiştir. 


Hz. Peygamber (s.a.v) ramazan ayında yapılan hayırlı amellerin diğer aylara göre çok daha sevap olduğunu anlatarak ashabını teşvik ederdi. Bir defasında, “Bu ayda bir farzı yerine getiren kimse, diğer aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır”buyurdu. Ashab-ı kirâm ise çok daha fazla hayır işlemek istediklerini ancak imkanlarının yeterli olmadığını söyleyince Resülullah (s.a.v) sözlerine şöyle devam etti: 


“Oruçluya bir içim süt, bir içim su ve birkaç hurma vererek iftar ettirene de Allah Teala bu sevabı verir. 
Kim bir oruçlunun karnını doyursa, Allah da onun günahlarını affeder. Yine onu benim kevser havuzumdan içirir. Ve ondan sonra o kişi, hiç susuzluk çekmez. Oruç tutan kişinin sevabından bir şey eksilmeden, kazandığı sevap kadar da iftar ettiren kişiye verilir. 10 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), insanların en cömerdi idi. O açları doyurur, kimsesizleri gözetir, bu hususta gerekiyorsa açlığı tercih ederdi. Resülullah'ın (s.a.v) bu özelliği ramazan ayında en zirveye çıkardı. Elinde ne varsa onu yoksullara dağıtırdı. Hz. 
Âişe Validemiz'in (r.ah) anlattığına göre Peygamberimiz’in (s.a.v) “Üç gün peş peşe karnını doyurduğu görülmemiştir. İsteseydi doyurabilirdi. Ancak yoksulları doyurup, kendisi aç kalmayı tercih ederdi.” 


Hz. Âişe Annemiz (r.ah), Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) vefatından sonra yemek yiyemez oldu. Ne zaman ağzına bir lokma koysa ağlamaya başlardı. 
Niçin bu şekilde ağladığı kendisine soruldu. Şunları anlattı: “Resülullah (s.a.v) sağlığında doyasıya bir günde iki defa yemek yiyemedi. Onu hatırlıyorum ve ağlıyorum.”! 
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“Mescid-i Nebi'de yatsı namazı kılınmıştı. Gecenin hareketliliği neredeyse azalmıştı ki, Allah Resülü'nün (s.a.v) huzuruna Suffe ashabının ileri gelenlerinden Ebu Hureyre (r.a) geldi. Resülullah'ın yanına kadar yaklaştı ve: 


— Ya Resülallah! Üç günden beri bir lokma ağzıma koymadım. Üst üste aç olarak oruç tutmaktayım, dedi. 


Rahmet Peygamberi'nin (s.a.v) nurlu nazarları cemaatin üzerinde dolaştı ve sordu: 


— Bu şahsı bu gece evinde kim misafir edebilir? Ebü Talha (r.a) ayağa kalktı: 


— İzin verirseniz onu ben misafir edeyim, dedi. 


Sonra Ebü Hüreyre'yi alıp evine götürdü. Ha- 
~ nimi birazcık yemek pişirmişti, onu da çocukla- 
. rına yedirmeyi düşünüyordu. Ne var ki, çocuklar açlıklarında çok ısrarcı olmamışlar, ihtimal oyun onlara daha tatlı gelmişti. Ebu Talha hanımına: 


, — Bu geceyi yemeği Allah Resülü'nün misafirine ikram edelim. Biz nasıl olsa bugün aç olarak 
| oruç tutabiliriz. Çocukları da uyutalım, sabah 
olunca bir yolunu buluruz Allah'ın izniyle, dedi. 


Sofra kuruldu. Ebü Talha'nın hanımı kandili söndürmüştü. Gecenin karanlığından yararlanarak kendileri kaşıklarını yemek kâsesine daldırmadılar. Misafire de bunu hiç hissettirmediler. Kalplerindeki Resülullah (s.a.v) sevgisi onlara yetmişti. 
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|| Gece olup misafir istirahata çekildiğinde, Ebu 
“Talha ve hanımı, gözlerinin ve gönüllerinin | 


.önünden hiç gitmeyen kâinatın biriciğinin misafirini ağırlamanın huzuru içinde sabahladilar. 


lik yüceler yücesine çoktan ulaşmıştı. 


İşte o gecenin sabah namazıydı. Nur-ı Muhammedi'nin ışıl ışıl aydınlattığı Mescid-i Nebi'de, namazın ardından Rahmet Peygambernin (s.a.v) nurlu nazarları cemaatin üzerinde .dolaşıyordu. Kutlu nazarlar Ebü Talha ve Ebü 


Gözleri uyudu belki ama gönüllerindeki cömeri- | 


Hür eyre'nin (r.a) üzerinde yoğunlaştı. Gönülden | 


.gözlere yansıyan memnuniyet öylesine ışıldıyordu ki, gönüller sevgilisinin neredeyse mübarek dişleri görünecekti. Allah'ın son elçisi, tebessüm ediyor ve onlara şöyle diyordu: 


— Bu gece ne yaptınız ki, hakkınızda: “Kendileri zaruret içinde olsalar bile onları mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr, 59/9) âyeti indirildi?"42 


KALDIK GBRCES] 


İşlerin veya hükümlerin kadr-i kıymeti takdir edilmesi, diğer aylara nisbetle çok daha fazla olması nedeniyle bu geceye “Kadir gecesi” denilmiştir. Kadir gecesinde melekler ve ruh, Rab'lerinin emriyle, o seneden gelecek yıla kadar Allah'ın takdir buyurduğu her iş için göklerden yeryüzüne, semaya inerler. Bu nedenle Kadir gecesinde her insan için, hayırlar takdir edilir; diğer gecelerde ise hayır da şer de takdir edilebilir. O gece melekler, tan yeri ağarıncaya kadar her mü'mine mutlaka selâm verirler. 


Onların selâmını alanın günahları da bağışlanır.43 
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“Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 
Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 
Melekler ve ruh (Cebrâil ve ruh adındaki melek) o gece Rab'lerinin izniyle her iş için inerler. Gece tan yeri agarincaya kadar süren bir selamettir.” 


Allah Teala ramazan ayı gibi Kadir gecesini de Kur'ân-ı Kerim'de zikretmiştir. Kur'an'da adı geçen tek mübarek gecedir. Bu gecede yapılan ibadetler, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetlerden daha hayırlıdır. 


Ramazan ayı içinde, son on gününde Kadir gecesi saklı tutulmuştur. Böylelikle Allah Teâlâ, kullarını affetmek ve onlara bağışta bulunmak için sadece bir gün değil, daha çok fırsatlar vermiştir. Bu ise kulun Rabb'ini daha iyi tanıyabilmesi, kulu sebeplere değil de asıl müsebbibe (sebepleri yaratana) yönelmesi içindir. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ramazan ayı gelin- ce son günlerini daha çok ibadete verir ve bu günlerde Kadir gecesini araştırmalarını ashabına tavsiye ederdi. Ashab-ı kirâm bu geceye çok önem verirdi. Hatta Peygamberimiz'in (s.a.v) vefatından sonra da bu gecenin fazileti devam eder mi acaba diye düşünenler olmuş ve Resülullah Efendimiz'e (s.a.v) sormuşlardı. Hz. Peygamber (s.a.v) onlara, “Kiyamete kadar bu gecenin fazileti devam edecek. Onu ramazanın daima son on günü içinde araştırın'!4 
buyurdu. 
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| | “Kim faziletine inanarak ve ecrini Allah'tan 
umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.” 45 


"Kadir gecesini ramazanın son on gününde , arayın.” 46 | 


əə 1 dıq daya “hd. baa .——.. ann | 


Kadir gecesinin Ramazanin 27. gecesi olduguna dair rivayetler de vardır. Muhakkak o gecedir, denilmemiştir. Ancak halkımız arasında yaygın olarak yıllardır Ramazanın 27. gecesi olarak kabul görmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kadir gecesini ashabına şöyle tarif etmiştir: 


“O gün sakin ve aydınlık bir gecedir. Kavurucu sıcak değildir. Üşüten soğuk bir gece de değildir. Gecenin sabahında güneş etrafa ışık huzmesi yaymadan doğar. 


Sahabe-i kirâmdan Ebü Hüreyre (r.a) şöyle diyor: 


“Kadir gecesinde çakıl taşlarından daha fazla sayıda melek yeryüzüne iner. Meleklerin inmesiyle bütün gök kapıları açılmış olur. Ortalığı nur kaplar. 
Ve muazzam tecelliler meydana gelir. Fakat insanların çoğu bunu anlayamaz. Kimine göklerin ve yerin meleküt âlemi beyan olur, kimine de göklerin perdeleri açılır. Orada melekler kıyamda, rükü halinde, secde esnasında görülür. Meleklerin bir kısmı da Allah'a şükretmekte, tesbih etmektedir. 


Bazı insanlara cennet açıkça görünür. Orada cennetin köşklerini, hürilerini, nehirlerini, ağaçlarını, meyvelerini görür. Cennette peygamberlerin, velilerin, şehidlerin, sıddikların, makamlarını seyrederler. 
Bütün bunları görüp dururlarken bu kullar, o âleme sevdalanırlar. Rahmet deryaları içinde gezerler. 


49 


Yine cehennemi, cehennemlik kâfirlerin derekelerini görürler. Kimi aradaki mânevi perdelerden kurtulur ve Allah'ın cemâline nazar kılar, Allah'tan başkasına yönelmez.”48 


Hz. Âişe Validemiz (r.ah), “Kadir gecesinde nasıl dua edeyim?” diye sorunca Peygamberimiz kendisine şu duayı bolca yapmasını tavsiye etmiştir: “Allahümme inneke afüvvün tuhibbul afve fa’fu ami” 


"Allahıml Sen affedicisin, affetmeyi seversin, 
benim de günahlarımı affet.” 49 


Teravih kelimesi, “rahat etmek ve ettirmek” anlamına gelir. Ramazan ayında kilinan özel bir namaza ad olmuştur. Yirmi rek'attır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: 


“Allah Teala, ramazan ayında oruç tutmayı size farz kıldı. Ben de size teravih namazını kılmayı sünnet kıldım. Kim bu ayda inanarak ve sevabını Allah'tan umarak oruç tutar ve namazını kılarsa anasından doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış 
olur.” 59 


Bir ramazan gecesi Peygamberimiz (s.a.v), Mescid-i Nebi'ye geldi. Namaz kılmaya başladı. Onu gören sahâbe-i kirâm da arkasında namaz kılmaya 


So 


başladılar. Ertesi gün sahabiler, Peygamberimiz'in (s.a.v) mescide geldiğini ve namaz kıldırdığını aralarında konuşunca, ilk günkünden daha çok kişi mescidde toplandı. Üçüncü gün ise sayı daha da arttı. 
Dördüncü gün artık mescid gelenleri alamayacak kadar doldu. Hal böyle olunca, Peygamber Efendimiz (s.a.v) teravih namazını kılmak için mescide gitmedi. Sadece sabah namazı vakti hane-i saadetten çıktı. Mescide geldi. Sabah namazını bitirince de insanlara şöyle hitap etti: 


“(Benimle birlikte) Teravih namazı kılmak için gösterdiğiniz gayretin farkındayım. Ancak bu namaz, benimle birlikte bu şekilde kılınmaya devam ederse, ümmetime farz kılınabilir diye düşündüm. 
Çünkü bunu yapmak size zor gelirdi.” 


Peygamberimiz'in (s.a.v) vefatından sonra Hz. 
Ömerin (r.a) halifeliği sırasında artık kimi insanlar, teravih namazlarını mescidde tek başlarına, kimileri de beş, on kişilik gruplar halinde kılmaya devam ediyorlardı. Hz. Ömer (r.a) işte böylesi bir ramazan gecesi mescidde “Cemaati tek bir imamın arkasında toplasam hayırlı bir iş yapmış olacağım” dedi. Düşüncesini insanlarla paylaştı, sahabenin ileri gelenleriyle de istişare etti. O zaman hicretin 14. yılı idi. 


Hz. Ömer, Kur'ân-ı Kerim'i çok güzel okuyan ve zaman zaman Peygamberimiz'in de (s.a.v) Kur'an okumasını istediği Übey b. Ka'b hazretlerini erkeklere, Temim ed-Dâri hazretlerini de kadınlara imamlik yapması için görevlendirdi. Böylece her iki cemaatin ayrı ayrı imamlar arkasında ve yatsı namazının hemen ardından teravih namazını kılmalarını sağladı. Bu uygulama başlayınca Hz. Ömer (r.a) şöyle buyurdu: “Bu çok güzel oldu. Ancak biraz daha ilerleyen saatlerde kılmak daha güzel olacaktır.”52 Teravih namazlarının hatim ile kılınması da Hz. Ömer zamanına dayanır. 


şar 


İki rek'atta bir selâm verilerek teravih namazının kılınışı 


Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra vitir namazını kılmadan teravih namazına başlarız. Aynen sabah namazının farzının cemaatle kılınışı gibi kılarız; ancak niyet farklıdır. İmam, “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum” diyerek niyet eder. Cemaat de “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet eder. Her selâmdan sonra niyet yenilenir. 


Tek başına teravih namazı kılarken, “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya” diyerek niyet edilir ve aynen sabah namazının iki rek'at sünneti gibi kılınır. 


Dört rek'atta bir selâm verilerek teravih namazının cemaatle kılınışı 


İkindi namazının sünneti gibi kılınır. İmam, “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum” diyerek niyet eder. Cemaat de "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet eder. İki rek'at tamamlandıktan sonra imam ve cemaat “Ettahiyyâtü, Allahümme salli ve Allahümme bârik” dualarını okur, üçüncü rek'ata kalkarlar. 


Üçüncü rek'atın başında hem imam hem de cemaat sessizce Sübhâneke duasını okur. Sonra imam ve cemaat içinden eüzü besmele çeker. Cemaat susar. İmam açıktan Fâtiha ile bir süre okur. 
Sonra rükü ve secdeleri yaparak dördüncü rek'ata kalkarlar. Namaz dört rek'âta tamamlanır. Selâm verilir. Yirmi rek'at böylece kılınır. Teravih namazı bittikten sonra cemaatle vitir namazı kılınır. 
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Dört rek‘atta bir selâm verilerek teravihin tek başına kılınışı 


“Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir ve aynen ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Aradaki fark sadece niyetin değişik olmasıdır. Böylece dörder rek'at kılınarak yirmi rek'at tamamlanır. Sonra da vitir namazı kılınır. 


1. Teravih namazı, yirmi rek'attır. 

2. İkişer rek'at halinde kılmak daha faziletlidir. 
3. Yatsı namazından sonra kılınır. 

4, Cemaat halinde veya tek başına da kılınabilir. 


5. Teravih namazı cemaatle kılınırken vitir namazı da cemaatle kılınır. 


6. Teravih namazı “hatim” ile kılınabilir. 


7. Teravih namazını insanlara ağır gelmeyecek şekilde kıldırmak zamanımızda daha faziletlidir. 


8. Ancak çok acele ile kılmak, namazın bir an önce bitirilmesi için harfler belli olmayacak şekilde hızlı okumak doğru değildir. 


9. Vaktinde kılınmayan teravih namazı daha sonra kazâ edilmez. 


10. Yirmi rek'at halinde tek selâmla kılmak mekruhtur. 


Kur'ân-ı Kerim'i baştan sonuna kadar okumaya “hatim” denir. Kur'ân-ı Kerim'i hatmetmek, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v), indirilen âyetleri Cebrâil'e (s.a.v) okumasına dayandırılan bir uygulamadır. 


53 


Kur'ân-ı Kerim'in hakkı verilerek okunması, yapılan hatimdeki sevabı artırır. 


Ramazan ayında her gün bir cüz Kur'ân-ı Kerim okunursa, otuz gün içinde bir hatim yapılmış olur. 
Hatim yapan bir kimse, kendi başına veya aile fertleriyle birlikte hatim duası yapabilir. 


, Kur'ân-ı Kerim'de 114 süre vardır: Bütün süreler otuz cüz içine yerleştirilmiştir. Her cüz yirmi 

sayfadır. Her cüzde dört hizip vardır. Her “hizip” _ beş sayfadır. Cüzlerin veya hiziplerin bulunduğu _ sayfalarda belirleyici süslemeler bulunur. 


Bir kişinin Kur'ân-ı Kerim'i ezberden veya yüzünden okuyup diğer kimselerin de onu takip etmesine mukabele denir. Cebrâil (a.s), ramazan ayının her günü Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile buluşurdu. 
Ramazan ayı bitinceye kadar indirilen Kur'ân-ı Kerim âyetlerini Resülullah (s.a.v) “Cebrâile (a.s) okurdu.” Bu yüzden eskiden beri camilerimizde ve evlerimizde mukabeleler yapılmaktadır. Kur'ân-ı Kerim okumasını bilmeyenlerin okunan mukabelelere katılması, dinlemesi ve hatta okuyanların yanına oturarak Kur'ân-ı Kerim âyetlerine bakıp takip etmesi bile sevaptır. 


m. 
j 


TEHECCÜD NAMAZI 


Teheccüd, “gece namazı” demektir. Gece yarısı, kulun Rabb'ine en yakın olduğu zamandır. Yapılan dualar kabul edilir. İsteyenlere istedikleri verilir. 
Dertli kulların dertleri dinlenir. 


Teheccüd namazı, iki rek'attan sekiz rek'ata kadar kılınabilir. Her iki rek'atta bir selâm vermek daha 


54 


faziletlidir. Sabah namazının sünneti veya farzı gibi : kılınır. Gece namazı için aile fertleri birbirlerine destek olmalıdır. 


Ramazan ayı gecesiyle gündüzüyle nefisle mücadele zamanıdır. İnsan bedeni uyusa bile içimizdeki şeytan ve nefis uyumaz. Gün boyu birbirine destek olan karı koca, dünyalık her türlü sıkıntıyı paylaştığı ve problemlerinin üstesinden gelmek için gayret ettiği gibi, Allah'a giden yolda ve Allah'a kulluk görevin- de de birbirine destek olmaya devam etmelidir. 


Gerçekten birbirini sevenler için iki dünya hayatının mutluluğu önemlidir. Nasıl ki şeytanlar bir araya gelip oyunlar kurguluyorsa; eşler de hangimiz uyanırsak, diğerini mutlaka namaza kaldırsın diyerek şeytana karşı ittifak yapmalıdır. 

İşte teheccüd bu güç birliğinin çok önemli bir nisanesidir. Böylesi birlikteliği Peygamber Efendimiz (s.a.v) şu sözleriyle kutlamaktadır: 


“Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran kimseye Allah merhamet etsin.'54 


| Esved b. Yezid hazretleri (r.a) evinin üstüne | 
| bir çardak yapmıştı. Nâfile namazlarını orada kı- | 


| lardi. Komşu çocukları onu geceleyin fark ede- | 
| mez, orada bir direk var zannederlerdi. Hatta bir 
| 


defasında çocuğun biri direği göremeyince an- 
| nesine, “O çardaktaki direğe ne oldu anne?” di-. | 
ye sormuş; annesi de ona şöyle demişti: 


“Oğlum o direk değildi. O Esved b. Yezid haz- 

| retleri (r.a) idi. Geceleri uzun uzun ayakta (kı- | 
yam) durur, Allah'a şükranlarını sunar, namaz | 
| kılardı. O Allah dostu, dün vefat etti. Onun için | | 
| sen onu göremedin.” alla 
— SLE SSE LPS SE alemin iel 


| 
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İtikâf, kelime olarak “hayır veya şer ne olursa olsun bir işe bağlanmak, ayrılmamak” demektir. Dini bir terim olarak itikâf, cemaatle namaz kılınan bir mescidde, oruçlu olarak ve itikâfa niyet ederek bulunmak demektir. Buna göre itikâf, “Allahım beni bağışlamadikga huzurundan ayrılmayacağım” demek olur. Bu şekilde itikâf yapmak, Peygamberimiz'in (s.a.v) yaptığı bir uygulama olup Hanefiler'e göre sünnet-i kifâyedir. Yani bir yerleşim yerindeki cemaat içinde bir kişinin yapmasıyla diğerleri sorumluluktan kurtulmuş olur. Bununla beraber durumu müsait olan daha çok sayıda kişinin de itikâfa girmesi çok faziletli bir davranış olur. İtikâf Şâfiler'e göre sünnettir.55 


İtikâfın amacı; Allah Teâlâ'ya yakınlaşabilmek için dış dünyadan sıyrılmaktır. Kalbi dünyevi meşguliyetlerden uzaklaştırmaktır. Onun keremine dayanmak ve rahmetine yakınlaşmaktır. İtikâf yapan kişi, mescidde geçireceği bütün zamanını ibadete ayırmış demektir. 


“Ramazan ayında on gün itikâfa giren kişi, iki hac ve iki umre sevabı kazanır.” 96 (Hadis meâli) 


Hadislerden öğrendiğimize göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ramazan ayının son on günü girin- ce, gecelerini diğer gecelerine göre daha fazla ihya eder, aile fertlerini uyandırır ve kendisini daha çok ibadete verirdi.57 
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Ramazan ayında itikâfa girebilmek için müslüman olmak, ergenlik çağına erişmiş bulunmak, akıllı olmak, (erkekler için) bir mescidde (kadınlar için bir evde) bulunmak, niyet etmek, oruçlu bulunmak, cünüp bulunmamak gerekir. 


İtikâfın en az süresi fıkıh âlimlerine göre, herhangi bir zaman dilimi içinde geçen az veya çok süre demektir. Mescitte niyet ederek kısa bir süre oturmak da itikâf sayılır. 


“Sirf Allah rızası niyetiyle bir gün itikâfa giren kişi için Allah Teâlâ, cehennem ile arasına üç hendek mesafe koyar. Her bir hendeğin uzunluğu doğu ile batı arasındaki kadar mesafedir.8 
(Hadis meali) 


İtikaf süresince hayır konuşmak ve günah sayılacak işlerden kendini tutmak gerekir. İtikafta olduğu müddetçe kişi, Kur'ân-ı Kerim, hadis-i şerif veya dini kitapları okuyabilir. Salat ve selâm getirebilir. Zikir yapabilir, tefekkür edebilir. Allah dostlarının hayatlarından, kendi hayatı için örnekler araştırabilir. Bütün bunları yaparken, temizliğine özen gösterir. Din bakımından özür kabul edilmeyen bir husus için mescidden dışarı çıkmaz. Lâkin, abdest ihtiyaçlarını gidermek, gusül abdesti almak bir özür kabul edilir. 
Herhangi bir meşru özrü olmadan mescidden dışarı çıkarsa itikâfı bozulur. Mesela, hasta ziyaretinde bulunmak, cenazeye katılmak, alışveriş yapmak gibi... 
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Kadınlar nasıl itikâf yapa bilir? 

Kadınlar, itikâf ibadetlerini evlerinde namaz kılmak için ayırdıkları bir yerde yaparlar. Erkekler için mescidde geçerli olan bütün uygulama, kadınlar için de evlerinde geçerlidir. 


Bayramdan bir gün öncesine “arefe” denir. Arefe günü, dualarımızın kabul edileceği en önemli günlerden biridir. Arefe günü, sema ehli tarafından ödül, mükâfat, kurtuluş günü olarak adlandırılmıştır.59 


Sevgili Peygamberimiz'in veda haccı yaptığında arefe gününde dinimizin hükümlerinin tamam olduğuna dair, “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim” (b. Mâide 5/3) meâlindeki âyet indirilmiştir. Bu gün hakkında sevgili Peygamberimiz de (s.a.v) bizlere çok önemli müjdeler vermiştir. 
İşte onlardan bir kısmı: 

* “Arefe gününü gereği gibi ihya eden cennete girer,” 60 


* “Arefe günü tutulan oruç, öncesi ve sonrası ile günahlara kefârettir.” 6! 


* “Her gün iftar saatinde cehennemi hak etmiş milyonlarca kişi, ateşten azat edilirken; ramazan ayının son günü, (arefe) o güne kadar azat edilmiş 
kişiler sayısınca kişi cehennemden kurtulur.” 62 


* “Bayram gecesini sevabını sırf Allah'tan bekleyerek ibadetle geçiren kişinin kalbi, bütün kalplerin 
öldüğü günde ölmez.” 65 
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Bayram, müminin günlerce aç kalıp da, Rabb'inin verdiği nimetlere eriştiği bir gündür. Bir başka ifadeyle bayram, Allah Teâlâ'nın, oruçlulara verdiği değerin ifadesidir. Ramazan-ı şerif ve Kadir gecesinin bereketiyle mânevi dereceler elde eden Allah dostlarının Hakk'a kavuşma günüdür. Günahların affedildiği ümidiyle davulların dövdürülüp bayram edileceği zamandır. Bu yüzden, etrafa muştular dagitilir. Sevinçler paylaşılır. 


Ramazan bayramı üç gündür. Ramazan ayını oruçla geçiren müminler, şevval ayının ilk üç gününü bayram olarak kutlarlar. Bu bayrama bayramdan önce fitre (fıtır sadakası) verildiği için, fıtır bayramı da denir. Türkiye'de ramazan bayramında şeker, lokum ve tatlı ikramı öteden beri bir gelenek olmuştur. 
Bu bayrama bazı çevrelerde şeker bayramı da denilmiştir. Ancak bazı dini kavramlarımızı asıl şekliyle muhafaza etmek için ramazan bayramı denilmesi şüphesiz en uygun olanıdır. 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurur: “Ramazan bayramı sabahı, Cenâb-ı Hak bütün 


meleklerini gönderir. Melekler yeryüzüne iner. Sokakların başını tutarlar ve, 


- Ey Muhammed ümmeti! Bol hediyeler ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabb'inizin huzuruna koşun, diye nida ederler. 


Onların bu nidalarını insanlar ve cinlerden başka, bütün mahlükat işitir. 


İnsanlar camilerde toplanınca da Cenâb-ı Hak meleklerine şöyle seslenir: 


— Görevini yapan kişinin mükâfatı nedir? 
Melekler şöyle nida ed erler: 
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— Ey Rabbimiz! Ona verilecek karşılık, ücretini eksiksiz olarak almak olmalıdır. 


Cenâb-ı Hak meleklerine şöyle buyurur: 


— Ey meleklerim! Sizleri şahit tutuyorum; ben onie razı oldum ve qıyaş Bağlan. 64 


|. Hz. Ömer (r. alı bir “aş günü çoğul biri 
nin üzerinde eski bir gömlek görür ve ağlamaya başlar. Oğlu babasına sorar: 
— Babacığım niçin ağlıyorsun? 

|  — Yavrucuğum! Diğer çocuklar senin üzerinde bu | 
| eski,elbiseyi görünce bayram günü kalbini kırabilirler. 
| Onun için üzülüyorum. Oğlu şöyle cevap verir: 

- Babacığım! Kalp ancak Allah rızasından mah- - _ rum kalırsa veya anne babaya isyan edip kızarsa kı-. 
rilir, Ben ise senin rızanı kazanmakla, Allah'ın rızası- | nı kazanmış olacağımı ümit ederim. 


| a 
| Hz. Ömer (r.a) oğlundan bu cevabı alınca çok 
| memnun olur. Onu bağrına basar. Onun için Allah'a 


| 
| de dua eder.& 65 


Bayramda Neler Yapalim? 


Ramazan bayramında namazdan önce hurma gibi tatlı bir şey yenilmesi, namaza yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, henüz verilmemişse fıtır sadakasının namazdan önce verilmesi sevgili Peygamberimiz in (s.a.v) sünnetine uygun davranışlardır. 


Bu günlerde temiz ve güzel elbiseler giyilmesi, dişlerin misvak veya fırçayla temizlenmesi, boy abdesti alınması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, bolca sadaka dağıtılması, camiye giderken az bir sesle içinden tekbirler getirilmesi kaynağını sünnetten alan davranışlardır. 
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Anne babalar, sâlih zatlar ve âlimleri ziyaret edip ellerini öperek hayır dualarını almak, aile fertlerini, din kardeşlerini, akraba ve dostları, komşuları ziyaret etmek, uzakta olan akrabaların telefonla hatırlarını almak önemle üzerinde durmamız gereken davranışlardandır. 


Akraba ile bağların koparılması dinimizde yasaklanmıştır. Bayramlar, bu emrin yerine getirilip yaygınlaştırılması için iyi bir fırsattır. Mümkün olduğunca aile üyelerine, eş ve çocuklara hediyeler alarak onları sevindirmek de hadislerde belirtildiği gibi sadaka yerine geçer. Ölmüşlerimizin kabirlerini ziyaret edip, Fâtihalar ve dualar ikram ederek geçmişlere vefa borcumuzu ödemeye çalışmak da dinimizce teşvik edilen davranışlardır. 


Bayramım imdi, bayramım imdi, 

Bayram edersin yar ile şimdi, 

Hamdi senâlar, hamdü senâlar, 

Yar ile bayram kıldı bu gönlüm... | 


| 
alles 


Hacı Bayram-ı Veli hazretleri | 
Bayram Namazı Nasıl Kılınır? 
Bayram namazı iki rek'attır. Erkeklerin bu namazı kılması vâciptir. Bayram namazının diğer namazlardan kılınış yönüyle farkı, her iki rek'atta fazladan tekbirlerin alınmasıdır. Bu fazla tekbirlere “zaid tekbirler” denir. 


Cemaat saf tutarak imamın arkasında yer alır ve “Niyet ettim Allah rızası için ramazan bayramı namazını kılmaya, uydum imama “diye niyet eder. 
İmam “Allahü ekber” deyip namaza başlayınca cemaat de imamın peşinden, kendi duyacağı kadar “Allahü ekber” diyerek tekbir alır ve namaza başlar. 
Bundan sonra iki rek'at namazı şöyle kılar. 
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Birinci Rek'at 

Tekbirden sonra imam da cemaat de içinden “Sübhaneke” duasını okur. İmam yüksek sesle, cemaat ise kendi duyacağı kadar bir sesle ilk tekbiri alır. Sonra eller yana bırakılır. Ardından ikinci tekbir alınır ve eller yana bırakılır. Üçüncü tekbirde ise eller yana salınmaz, bağlanır. Bundan sonra imam sesli olarak Fâtiha ve bir süre okur. Sonra rükü ve secdeler yapılır. İkinci rek'ata kalkılır. 

İkinci Rek‘et: 

İmam gizlice besmele çeker. Sesli olarak Fâtiha ve bir süre okur. Bu arada cemaat imamı dinler. Süre bitince imam sesli olarak, cemaat ise kendi duyacağı kadar “Allahü Ekber diyerek üç defa ellerini kulaklarina kadar kaldırıp yana salar. Cemaatte aynısını yapar. Dördüncü tekbir ile rükü ve secdelere gi- 


dilir. Sonra oturulur. Ettehiyyâtü, Salli, Bârik ve Rabbenâ duaları okunur, selâm verilir. 


* Namazdan sonra imam hutbe okur. Daha sonra da dua ederek Bayram namazını bitirir. 


" Herhangi bir sebeple namazı geçiren kişi, tek başına Bayram namazını kılamaz. 


* İkinci rek'atta Bayram namazına yetişen kişi, imam selâm verdikten sonra, tekbirleri de unutmadan kaldığı yerden yukarıda kılınışını verdiğimiz şekilde namazını tamamlar. 


Ramazan bayramının ilk günü şevval ayının birinci günüdür. Ramazan bayramının ilk günü, Kurban bayramının ise ilk dört günü oruç tutmak dinen haramdır. 
Bu günleri takip eden günlerde, nafile oruç tutulabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ramazan ayının 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bitimiyle başlayan şevval ayı içinde altı gün oruç tutmanın çok sevap olduğunu şöyle ifade etmiştir: 

“Kim ramazan orucunu tutar; ardından da ona şevval ayından altı gün oruç eklerse, bütün yılı oruç 
tutmuş gibi olur. 96 


İslam büyükleri bu orucu, hadisin bir başka rivayeti olan, “Xim bayramın birinci gününden hemen sonra peş peşe altı gün oruç tutarsa, senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi olur’®’ şeklindeki rivayeti de dikkate alarak; şevval ayının hemen başında, bayramın birinci gününden sonra, ardı ardına şevval orucunu tutmayı daha güzel (müstehap) bulmuşlardır. 


hi lto (xd a 
4 yn 


“Kim ramazan ve sevval ayını oruçlu geçirirse cennete girer.” 68 


Hadis meâli: “Ramazan ayında oruç tutmak, on ayın orucuna denktir. Şevval ayında oruç . tutmak ise iki aya eşit gelir. Bunların toplamı 


| ise seneyi tamamlar.” 99 (Hadis meâli) 


RAMAZAN AYINDAN SONRA 

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI 

NELERDİR? 

1. Şevval ayından altı gün daha oruç tutulursa bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi mükâfat verilir. 


2. Şaban ve şevval ayında tutulan oruçlar, farz namazlardan önce ve sonra kılınan nâfile namazlarına benzetilir. Farzlardaki eksikliklerin, kıyamet günü nafile ibadetlerle giderileceği ümit edilir. 


3. Rabbimiz'in ikramlarına karşılık, şevval ayı orucu ile şükranlarımızı sunmuş oluruz. 
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4. Yeniden bir başka oruç ibadetine niyet etmekle, sabrımızın devamlı olduğunu Rabbimiz'e arz etmiş oluruz. 


“Allah Teâlâ insanın kalbine bakar. Kalpteki düşünce haram düşüncelerden olursa o günah yazılmaz. Sevap olursa yazılır. Mesela insan, “Yâ Rabbi ben senin rızan için bu şeyi yapaca- 

.ğım, bu camiyi yapacağım, Mekke'ye gideceğim” dese, hemen ona on sevap yazılır. Ama bir insan günaha niyet ederse ve harekete geçerse, melekler onu yazar. Gavs-ı Bilvânisi Hazretleri, “Biz her sene hacca niyet ederiz. 
Eğer gidemezsek niyetimizden kazanırız” derdi. Niyetiniz Allah rızası için olmalıdır. Allah rızası için yola çıkalım. O zaman Allah Teâlâ her yaptığımız işe on sevap yazar. Hatta bire bin yazar. Onun için çok çalışmalısınız. Biz öyle çalışalım ki Peygamber Efendimiz'in (s.a.v), biz ümmetini görünce keyfi gelsin. Onun huzuruna beyaz yüzle gidelim, alnımız ak olarak onun keyfini getirelim” (Gavs-ı Sâni Hazretleri k.s) 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Bir nüt idi Hak'tan gelip 
Göllere nüu dolu 
Gödiblanın elin alıp 

Oruç ayı gitti yine 


Vermiş idi cdne safd 
Etmiş idi ahde vefâ 
Olmuş idi derde şifâ 
Oruç ayı gitti yine 


Üftade hazretleri 


Oruca geceden, “Niyet ettim Allah rızası için ramazan-ı şerifin yarınki orucunu tutmaya” diyerek niyet edilir. Ancak kişi, gündüz zeval vakti girmeden oruca niyet etmek zorunda kalırsa, “Niyet ettim Allah rızası için ramazan-ı şerifin bugünkü orucunu tutmaya” diye niyetlenir. Aslında niyet, kalben yapılır. Dil ile söylemek şart değildir. Kalp ile yapılan niyeti dil ile de söylersek daha iyi olur. Niyet olmadan oruç kabul edilmez. 


Ramazan ayında tutulan oruç farz bir ibadet olduğu için bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir: 


1. Ramazan orucunda her gün için ayrı ayrı niyet edilir. 

2. Ramazan orucuna geceleyin iftardan sonra, imsak vaktine kadar niyet edilebileceği gibi, gündüz zeval vakti öncesine kadar da niyet edilebilir. Ancak imsak vakti bitmeden niyet etmiş bulunmak daha iyidir. 
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İmsak vakti orucun başladığı zamanı bildirir. Günümüzde imsak vaktini takvimlerden öğrenebiliriz. 


3. Zeval öncesine kadar niyetin yapılabilmesi için, imsak vaktinden sonra hiçbir şey yemeyip, içmemiş olmak ve orucu bozacak bir davranışta bulunmamak gerekir. 


4. Sahura kalkmak istemeyen kimse, akşamdan niyetlenmiş olsa niyeti geçerlidir. Geceleyin kalkıp tekrar niyet etmesi şart değildir. 


5. Oruç tutmak maksadıyla sahura kalkmak niyet yerine geçer. 

6. Ramazan ayı dışındaki oruçlardan, kazâ edilen ramazan orucu ile her çeşit kefâret orucu, başlanıp da bozulan nâfile oruçların kazâsı ve mutlak olarak adanmış oruçlarda ise niyet, imsak vakti bitmeden önce yapılır. Bu oruçlara tan yeri ağardıktan yani imsak vakti geçtikten sonra niyet edilmez. 


ak ve a əəə MAN ir fa ee 


“Allahım! Senin rızan için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana güvendim, | _ sana iman ettim. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, ' inşallah ecir ve sevap meydana geldi. Ey fazlı ve | 


_ keremi geniş olan Rabbim, beni bağışla. Allah'a 


| hamdolsun, O bana yardım etti de oruç tuttum, 
| rızk verdi de orucumu açtım.” 79 | 


V—— 


Oruç kimlere farzdır? 


Ergenlik çağına erişmiş akıllı müslümanların ramazan ayında oruç tutmaları farzdır. Bu şartlar kendisinde bulunduğu halde oruç tutmayan kişi günah 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işlemiş olur. Çünkü Rabbimiz bu kişilere, “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz” (Bakara 2/183) emri gereğince oruç farz kılınmıştır. 


Yüce dinimiz, özel durumlarından dolayı oruç tutmakta zorlanması muhtemel kişileri belirlemiştir. 
Kendilerine izin verilen bu kişiler, oruç tutmaktan muaf tutulmamışlardır. Oruç tutma borçları elverişli bir zaman kadar geciktirilmiştir. 


Bu kişiler dışında kalan, ergenlik çağına erişmiş akıllı müslümanların ramazan orucunu terketmesi haramdır. Mümin olan kişi, dini bir mazereti olmadan, “Bugün tutmayayım, sonradan kazâsını yaparim” dememelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz de (s.a.v) şöyle buyurur: 


“Mazereti olmadığı halde ramazan ayında oruç tutmayan kişi, onun yerine bir sene oruç bile tutmuş olsa, ramazan ayının orucundaki sevabı elde edemez.”7t 


Ramazanda oruç tutma konusunda dinen mazeretli kabul edilen kişiler şunlardır: 


1. Yolcular: Ramazan ayında yaklaşık 90 kilometrelik bir mesafeye gidecek kişi, oruca niyet etmeyebilir. Yolculuk hali bitince tutamadığı gün sayısınca orucunu kaza eder. Yolculuğa çıkan için, oruç tutmasında bir güçlük söz konusu olmayacak ise yolcunun oruç tutması daha faziletli olur. Bununla birlikte seyahate çıkan kişi, imsak ve iftar vakti nerede gerçekleşiyorsa orada iftarını açabilir ve oruca niyetlenmek için sahur yapabilir. Mesela uçakla seyahat 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eden kişiler, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu şehre göre imsak ve iftar yaparlar. 


2. Hastalar: Oruç tuttuğu takdirde hastalığı artacak veya aklı başından gidecek olan kişiler oruç tutmayabilir yahut tuttuğu orucunu bozabilir. Bu durumda bulunan hastalar, iyileştikleri zaman oruçlarını gününe gün olarak kazâ ederler. 


3. Hamile ve çocuk emziren hanımlar: Hamile bir hanım, oruç tuttuğu takdirde kendisine veya karnındaki çocuğa bir zarar geleceğinden korkarsa orucunu tutmayabilir. Bu durumda olan hanımlar da hasta ve yolcular gibi, oruçlarını daha sonradan gününe gün olarak kazâ ederler. 


4. Yaşlılar: Oruç tutmakta zorlanacak iyice ihtiyarlamış olan kadın ve erkek de oruç tutmayabilir. Bu gruba giren kişiler, sonradan oruçlarını kazâ edebilecek gücü bulamayacaklar ise oruç tutamadıkları günlerin sayısınca, her gün için bir yoksulu sabah akşam doyuracak ölçüde fidye verirler. 


5. Düşmanla cihad eden askerler: Ramazan ayı içinde düşmanla savaşmak zorunda kalan İslâm askerleri de düşman karşısında zayıf düşmeleri ve savaşı kaybedecekleri endişesi taşıyorlarsa oruçlarını daha sonra barış/sulh günlerinde gününe gün olarak kazâ ederler. 


6. Tehdit altında bulunanlar: Ölüm tehdidi altında bulunan, canı ve ırzı tecavüze, gaspa maruz kalan kişi, ramazan orucunu tutmayabilir, tutmakta iken bozabilir. Kurtulduğu zaman gününe gün olarak orucunu kazâ eder. 


7. Şiddetli açlık ve susuzluk: Oruçlu bir kimse açlıktan, susuzluktan dolayı helâk olmasından veya aklına bir noksanlık gelmesinden bir tecrübeye veya müslüman bir doktorun haberine dayanarak korkarsa, orucunu sonra kazâ etmek şartı ile bozabilir. 
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8. Özel gününde bulunan hanımlar: Âdet gören hanımlar oruç tutmaz. Oruçlarını hastalıkları bittiği zaman kazâ ederler. Bir hanım, oruca niyetlenmiş bulunsa; ancak iftar vakti gelmeden âdet görmeye başlasa orucu bozulur. O günü daha sonra kazâ etmesi gerekir. 


9. Doğum yapan hanımlar: Loğusalık günlerinde hanımlar oruç tutmaz. Bu günleri tamam olduğu zaman oruçlarını gününe gün olarak kazâ ederler. 
Oruca niyetlenmiş hamile bir hanım, iftar vakti girmeden çocuk doğurursa o günkü orucu bozulmuş olur. Daha sonra kazâ etmelidir. 


Hangi durumlarda oruç bozulur? 

1. Bilerek yiyip içmek 

2. Ginsel ilişkiye girmek 

3. Cinsel ilişkiye götüren davranışlarda bulunacak fiiller sonunda boşalmak 


4. Oruçlu olduğu kendisine hatırlatıldığı halde yeme içmeye devam etmek 


5. Abdest alırken boğazından aşağıya su kaçırmak 


6. Kulağa, buruna ilaç damlatmak 


7. Ağızdaki tükürüğün çoğunluğu kan olur, tadı da duyulur bir şekilde yutulursa veya kanla tükürük eşit olursa oruç bozulur. 


8. Ağızdan başka vücudun herhangi bir kısmından sokulup kaybolan veya bir başkası tarafından sokulup vücuda yarar sağlayan herhangi bir nesne, fitil, spiral vb. aletleri kullanmak 


9. “İmsak vakti bitti” zannederek yiyip içmeye devam etmek 
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10. İftar vakti geldi zannederek orucunu açmış bulunmak 

11. İsteyerek ağız dolusu kusmak 

12. Orucun tesirini azaltmak maksadıyla kendi isteği ile duman, koku vb. çekmek 


13. Ağzı çalkalarken su yutmak veya ağza kar, yağmur suları kaçmak 


i | 5 
IÇ DOZUIM AZ! 


1. Unutarak bir şeyler yiyip içmek. 
2. Çalkaladıktan sonra ağız içinde oluşan yaşlığı tükürükle birlikte yutmak. 


3. Konuşurken tükürükle ıslanmış dudakları emmek. 


4. Yenilmesi halk arasında doğal karşılanmayan ve kaçınılması mümkün olmayan toz ve dumanın ağızdan içeriye gitmesi. 

5. Gül, çiçek vb. şeyler koklamak. 


6. Dişler arasında kalmış susam tanesi büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak. 


7. Uyurken ihtilam olmak. 


8. Sadece bakmak veya düşünmek suretiyle boşalmak (ancak bunu yapmak günahtır ve orucun sevabını götürür.) 


9. Cünüp olarak sabahlamak. 

10. İsteyerek (az) kusmak. 

11. Burundaki akıntıyı geri çekerek yutmak. 
12. Kulağa su kaçmak. 

13. Kan aldırmak. 

14. Göze ilaç damlatmak, sürme çekmek. 
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15. Banyo yapmak, denize girmek, yüzmek (su yutulursa oruç bozulur). 


16. Karısını sadece öpmek veya ona dokunmak. 


17. Misvak kullanmak, diş fırçalamak (diş macunu yutulur veya tadı boğazdan aşağıya giderse kazâ gerekir). 

18. Orucun sevabını azaltan davranışlarda bulunmak: Gıybet etmek, yalan söylemek, tartışmak, harama bakmak ve harama olan işlere yönelmek, Allah'tan gafil olmak vb. (Bunları yapan kişi günahkâr olur ve mânevi zarar görür). 


19. Bir kimse imsak vakti girmeden önce cinsel ilişkide bulunsa veya yemek yese, bu sırada sabah namazının vakti girmiş olsa, eğer yaptığı işi hemen bırakır ve ağzındaki yiyecekleri yutmaz ise orucu bozulmaz. 


Hangi durumlarda orucun 

kazâ edilmesi gerekir? 

1. Beslenme ve tedavi amacı taşımaksızın bir şeyi vücuda girdirmek; meselâ çiğ pirinç, çiğ hamur veya un gibi şeyler yemek. 

2. Yenmesi âdet olmayan şeyleri yemek; misal olarak çok miktarda tuz yemek, bilerek demir parçası yutmak, ot yemek, kâğıt parçası yutmak, kuru darı yemek gibi... 

3. Bir ilacı sağlık gerekçesi ile içmek. 

4. Başındaki veya derideki bir yarayı tedavi ederken, ilacın beyin veya karın boşluğuna ulaşması. 

5. Ağır şartlarda bir işte çalışırken, hastalanan ve sağlık durumu bozulan kişi orucunu bozarsa, daha sonradan kazâ etmesi gerekir. 
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6. Unutarak yiyip içtikten sonra “orucum bozuldu” zannedip, günün geri kalan zamanında yeme ve içmesine devam etmek. Orucunun bozulmadığını bildiği halde yemeğe devam ederse kefaret gerekir. 


7, Sabah vaktinin girip girmediği konusunda “şüphe içinde bulunan kişi”, yeme içmeye veya cinsel ilişkiye devam etse, ancak bu arada sabah namazının vakti girmiş/imsak vakti bitmiş olduğunu anlasa orucunu kaza eder. 


8. Meşru olmayan yollardan (misal olarak mastürbasyon ile) şehvetini tatmin etmek. 

9. Su veya yağ ile ıslanmış bir parmağın ön veya arka tarafa sokulması, oruç hatırlanması halinde olursa orucu bozar. Unutma halinde ise bozmaz. 
Kuru bir parmağın sokulması her iki halde de orucu bozmaz. 


1. Gıda veya gıda özelliği taşıyan her türlü maddeyi kendi isteği ve arzusu ile yemek içmek. Mesela, bilerek yemek içmek, ilaç içmek-yutmak, sigaranargile kullanmak, yenmesi âdet olan (karpuz kabuğu, üzüm çekirdeği, süt, meyve suyu vb.) her türlü yiyeceği ağızda alıp çiğnemek ve tadını boğazından aşağıya göndermek hem kazâ hem de kefâret gerektirir. 

2. Boşalma olsa da olmasa da cinsel ilişkiye girmek. 

3. Kan aldırdıktan veya sadece karısını öptükten sonra orucu bozuldu kanaati ile bile bile orucunu bozmak. 

4. Eşi ile öpüştükten sonra tükürüğünü yutmak da kefâret gerektirir. Çünkü bu tür davranışlar, şehveti artırır. 
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5. Az miktarda tuz yemek. 


6. Susam tanesi kadar da olsa bir şeyi bilerek alıp yutmak.. 


Ramazan ayında herhangi bir sebeple tutulamayan veya bozulan orucun yerine gününe gün tutulan oruca kazâ diyoruz. Orucun kazâsında, kefâreti gerektiren bir durum varsa o zaman hem kazâ hem de kefâret orucu tutulur. Ramazan bayramının birinci günü, Kurban bayramının dört günü ile ramazan ayında kazâ orucu tutulmaz. Kazâ orucunu ardı ardına veya aralıklarla da tutabiliriz. 


Kefâret gerektirecek durumlardan biri ile farz olan ramazan orucu bozulursa “kefâret” gerekir. Günümüzde ramazan orucunun da kefâreti iki şekilde ödenir: Altmış gün ardı ardına oruç tutmak, yoksula yemek yedirmek. 


Yaşlı ve hasta olup oruç tutmaya güç yetiremeyenler, altmış fakiri sabah ve akşam doyururlar. 


" Kefaret ödeyecek kişi, altmış gün (bir günü de kazası olmak üzere toplam altmış bir gün) ardı ardına oruç tutar. Kefaret orucuna ara verilemez. Ancak kaza olan oruçlarda peş peşe tutmak şart değildir. 
Bundan maksat, nefse “Allah’a itaatsizlik yaptığı için” ceza vermektir. 


* Hanımlar âdet günlerinde kefâret orucuna ara verirler; çünkü bu hususta kendi iradeleri söz konusu değildir. Temizlendikten sonra ara vermeden devam 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ederler. Hamile bir hanim dogumuna az bir zaman kala kefâret orucuna niyetlenmemeli ve oruç süresini iyi hesaplamalıdır. 


" Kefaret orucu arasına ramazan ve Kurban bayramı günlerinin de girmemesi gerekir. 


* Kişi, bir ramazan ayı içinde kasıtlı ve özürsüz orucunu birkaç kez bozmuş olsa, altmış gün kefâret orucu tutar. Bozduğu gün sayısınca da orucunu kazâ eder (Mesela beş gün ramazan orucunu kasıtlı olarak bozan kişi, altmış günü kefâret, beş günü de kazâsı olmak üzere toplam altmış beş gün oruç tutar). 


* Aynı ramazanda veya değişik ramazan ayların- da birkaç defa kefâreti gerektirecek şekilde orucunu bozan kimseye bunların hepsi için bir kefâret orucu yeterli gelir. Ancak kefâreti yerine getirdikten sonra yine kasıtlı olarak orucunu bozarsa bundan dolayı da ayrıca kefâret gerekir. 


" Kefâret orucu tutmaya güç yetiremeyenlerin altmış fakiri sabah ve akşam doyurması gerekir. Her günlük yiyeceğin asgari miktarı bir fitre miktarıdır. 
Fitre miktarı ise kişinin maddi geliriyle orantılıdır. Kişi, maddi durumuna uygun şekilde bunu ödemelidir. Bir fakiri altmış gün de doyurabilir, altmış fakiri sabah ve akşam olmak üzere bir gün yedirip içirebilir veya ücretini para olarak verebilir. 


3. Oruçun Fidyesi 

Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ramazan ayının her günü için birer fidye verirler. Fidyenin tutarı yukarıda belirtildiği gibi aynen fitre kadardır. 
Hiçbir şekilde oruç tutmaya gücü yetmeyen kişiler, yaşlılar, iyileşme umudu taşımayan hastalar adına, ramazan ayının her günü için fidye verilir. 
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B) SORULAR - CEVAPLAR 


Oruç tutamayan yaşlılar nasıl fidye verirler? 


Oruç tutamayan veya çok zorlanan yaşlılar, tutamadıkları her gün için fidye vermeleri gerekir. İyileşme umudu taşımayan hastalar da bunun gibi degerlendirilir. İyileşmekten ümidi kesilen hasta için fidye verilmiş; ancak hasta sonradan iyileşmiş ve oruç tutabilecek duruma gelmiş olursa, oruçlarını kazâ etmeleri gerekir. Verilen fidye, nâfile yerine geçer ve sevap kazanmış olur. 


astarın ax ot Maha Line: 


Vücudun herhangi bir kısmından içine tamamen sokulup kaybolan veya bir başkası tarafından sokulup vücuda yarar sağlayan her şey orucu bozar. Vücudun herhangi bir organına, kayboluncaya kadar herhangi bir nesne sokmak, fitil, spiral gibi alet ve ilaçları kullanmak da orucu bozar. Islak veya yağlı elin, ön veya arkadan sokulup içinde kaybolması 


orucun kazâsını gerektirir.72 


İğne yaptırmak orucu bozar mı? 

Mazeretleri nedeniyle tedavisi devam eden kimseler, sağlıklarına kavuşuncaya, özürleri ortadan kalkıncaya ve tedavileri de bitinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Ancak herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlarsa, İmam Ebü Yusuf, İmam Muhammed, İmam Malik, İmam Safi (r.a) gibi imamların verdiği fetvaya göre, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler, oruçları bozulmaz.73 Ancak ciddi bir zaruret olmadan ruhsata sarılmak doğru değildir. Çünkü bu konu ihtilaflıdır. Ramazanda iğne yaptırmak 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zorunda kalan kimse, mümkünse iftardan sonra yaptirmalidir. Ancak oruçlu iken özellikle gıda ve vitamin iğnelerinin yaptırılması câiz değildir.74 


Ağız veya burnundan su girip yutmadıkça, oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Kasıtlı olmadan su kaçarsa kazâ, kasıtlı olarak yapılırsa da kefâret gerekir. 


Çok zor şartlar altında geçimlerini kazanmak için çalışan kişiler, çalışamadıkları takdirde işlerinden olacak, kendisi ve çocukları sefalete maruz kalacak (veya meselâ) ekinleri telef olup gidecekse önce oruca niyet eder. Sonra oruçlu iken çalışamayacak hale gelir ve sağlık şartları bozulursa orucunu bozabilir. Ramazan ayından sonra tutamadığı orucunu kazâ eder. Ancak kişinin sadece para kazanmak için orucunu bozması câiz değildir.75 


Oruçlu kişi, uyku halinde iken ihtilam olsa ve boy abdesti alması gerekse orucu bozulmaz. En kısa süre içinde gusül abdesti almalı; bunu yaparken de boğazına su kaçırmamaya dikkat etmelidir. 


Ramazan gecesi cinsel ilişki sonucunda boy abdesti alması gereken kişiler, eğer uyuyakalırlarsa, uyandıkları zaman gusül abdesti alıp niyet ederek oruçlarına devam ederler. 
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Astım hastalarının kullanmak zorunda kaldığı sprey, orucu bozmaz. Ancak, ağza gelen tat, tükürükle beraber yutulmamalıdır. 


Parfüm ve kolonya kullanımı ile oruç bozulmaz. 
Ancak orucun şiddetini azaltmak için, boğazdan içeri kokusu çekilmemelidir. Bu konuda Şâfii mezhebine mensup olan kişiler dikkatli olmalıdır, Safii mezhebine göre kolonya necistir ve kullanımı haramdır. İbadetlerde ihtiyatlı davranmak esas olduğundan Hanefiler'in de kullanmaması daha güzel olur. 


Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak diş çektirmesi, kanla karışan tükürüğün yutulmaması kaydıyla orucu bozmaz. Aynı şekilde, kan veya başka bir şey yutulmaması şartıyla diş tedavisi de yaptırılabilir. Ancak bu tedavinin iftardan sonraya birakılması daha doğru bir davranış olur. 


Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunmaktadır. Ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple oruçlu iken sakız çiğnenmez. Tadının boğaza gitmesi halinde oruç bozulur. 
Ancak hiçbir katkısı bulunmayan ve çiğnendiğinde kesinlikle eksilme olmayan, daha önce çiğnenmiş ve tadı kalmamış sakızların çiğnenmesi orucu bozmasa da mekruhtur. Böyle bir davranış orucun adabına uymaz. 
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Adet günlerinde bir hanım teravihe gidebilir mi? 


Âdet günlerinde hanımların, namaz kılmaları, cami içine girmeleri câiz değildir. Ancak bu durumda olan hanımlar, dua edebilir, salat ve selâm okuyabilirler. 


Adet halindeki hanımlar en çok nelere pr kat etmelidirler? 


Hanımlar âdetli ve nifas halinde iken oruç tutmazlar, dinen izinli sayılırlar. Tutamadıkları oruçlarını sonradan kazâ ederler. Bu oruçlarını kazâ ederken peş peşe tutmaları gerekmez. Oruçlu iken âdet gören bir hanımın, kendini iftar vaktine kadar oruçlu göstermesi dinen uygun değildir. Yemesi içmesi gerekir. Ancak bir hanımın ramazan ayı içinde açıktan yiyip içmemesi “oruca saygı göstermesi” âdâba uygundur. Bu hususta kendini oruçlu göstermek ile oruca saygı duymayı birbirine karıştırmamak gerekir. Ertesi gün, (âdet günleri düzenli olup) âdeti başlayacak olan bir hanım da geceden oruca niyet etmeyebilir. Ancak oruçlu bir hanım, henüz âdetinin başladığını gösteren herhangi bir belirti görmez ve “bu günüm zaten adet günümdür” diye düşünür ve orucunu bozarsa kendisine hem kaza hem de kefaret gerekmiş olur. Altmış bir gün oruç tutar.76 


C) FİTRE/ FITIR SADAKASI 


Fıtır sadakası da denilen fitre, Hanefiler e göre ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşuyla, Şâfii, Mâliki ve Hanbeli mezhebinin âlimlerine göre de ramazan ayının son günü güneşin batmasıyla kişiye vâcip olur.77 Ancak bu vakitten önce de verilebilir. 


Fitre, dinen kabul edilen temel ihtiyaçları dışında en az nisab miktarı mala sahip bulunan her hür 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mümin için verilmesi vâcip olan bir sadakadır. Fitre- de, zekatta olduğu gibi, malın üzerinden bir tam yılın geçmesi ve yine malın artıcı özellikte olması şart değildir. Bu yüzden ramazan bayramının birinci gününe erişen ve nisab miktarı mala sahip olan her müminin vermesi gerekir. Fitre vermenin amacı, yoksulları da bayram gününe ortak etmek ve daha rahat ibadet yapmalarına imkân sağlamaktır. 


Günümüzde fitre miktarı ramazan ayı içinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkımıza açıklanmaktadır. Bu belirlenen rakamlar, ülke geneli dikkate alınarak yapılır; en asgari tutarlardır. Fitre vermekle yükümlü olan kişi, kendi zenginlik durumunu göz önünde bulundurarak fitresini verir. İslâm âlimleri, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) konu ile ilgili hadislerini de dikkate alarak bu konuda şu temel prensipleri belirlemişlerdir: 


1. Fitre, zekât verilebilen kişilere verilmelidir. 
2. Fitre, verilirken niyet etmelidir. 


3. Fitre verilirken, alan kişiye, “Bu fitredir” diye söylemek gerekmez. 

4. Fitre, fakirlerin bizzat kendilerine ulaştırılmalıdır. 

5. Dini ölçülere göre zengin olan kişinin, hem kendisinin hem de ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklarının fitresini vermesi vaciptir. 


6. Fitre, günümüzde nakit para olarak verilmektedir, ancak gıda yardımı veya ihtiyaç malzemesi olarak da verilebilir. Hangisi fakirin yararına ise onu vermek gerekir. 


7. Günümüzde nisab miktarı mala sahip olmak denilince, en az 80,18 gram altına veya onun kıymetinde nakde sahip bulunmak anlaşılmalıdır. 

8. Fitre, anne-baba, dede-nine, oğul ve torunlara verilemez. 
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9. Fakir olan çocuğun babası ölmüş veya fakir ise babasının babası torununun fitresini verir. 


10. Bir kimse karısının veya büyük çocuklarının fitresini vermekle yükümlü değildir. Bu kişiler, zengin ise fitrelerini kendilerinin vermesi gerekir. 


11. Karısının ve aile içindeki büyük çocuklarının fitrelerini onların izni olmadan baba verebilir. Aile içinde olmayan büyük çocukların fitrelerini ise onların izniyle verir. Bir kimse babasının ve annesinin fitrelerini vermekle dinen yükümlü değildir. 


12. Fitre, bir veya birden çok fakire verilebilir. 
13. Fitre, müslüman olmayanlara verilmez. 


14. Dinen kabul edilen temel ihtiyaçlar şunlardır: Mesken, elbise, ev eşyası, binek, silah, hizmetçi, ailenin bir yıllık geçim masrafları ve borçlarıdır. Bunların dışında 200 dirhem gümüş (561 gr.) veya 20 
miskal altın (80,18 gr.) veyahut bunların kıymetine denk düşen para/mala sahip olan kişi “zengin” sayılır ve fitre vermelidir. 


D) ZEKÂT İBADETİ 


Zekât sözlükte, “bereket, temizlik, artmak, çoğalmak” anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak zekât; malın belirli bir bölümünü müslüman fakirlere vermektir. Zekât, Allah'ın bir emridir. Özürsüz olarak vermeyenler ve geciktirenler günahkâr olur. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: 


“Ey Muhammed! Servet sahiplerinin mallarından zekât al, Bununla, onların mallarını (günahlardan) temizlemiş olursun” (Tevbe, 9/103). 


Zekâtını vermeyen kişiler hakkında çok şiddetli uyarılar vardır. Zekâtı inkâr eden kişi dinden çıkmış olur. Zekât vermekle yükümlü olan kişinin, konu ile ilgili bilgi sahibi olması ve bir bilene danışması gerekir. 
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Dinen zekât vermekle yükümlü olan kişi, nisab miktarı malı varsa ve bu malı ticaret eşyası, para, altın, gümüş, çek, senet ve beslenen hayvanlar gibi artıp çoğalan türden ise zekâtını vermelidir. Ayrıca malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş bulunması ve borçlarından başka en az nisab miktarı mala sahip olması gerekir. 


Zekât, âyet-i kerimede de geçtiği gibi “ muhtaç ve yoksullar için bir haktır...” (Zâriyat, 51/1 9). Zekat zenginin malını, fakirin hakkından temizler. Kalbi cimrilikten kurtarır. Günahlardan arındırır. Zekat vermekle yükümlü olan zenginler, bunu özürsüz olarak geciktiremezler. 


Zekatın geçerli olabilmesi için iki temel şart vardır: 
1. Zekat niyetiyle vermek 
2. Fakirin mülkiyetine teslim etmek 


ZEK 105 FARZ OL 
SARTLARI NELER 
Bir kimseye zekatin farz olması için kendisinde ve 


zekatını vereceği malda birtakım özelliklerin bulunması gerekir. 


LMASININ 
DİR? 


Zekât verecek kişide bulunması 

gereken şartlar nelerdir? 

1. Müslüman olmak. 

2. Ergenlik çağına gelmiş olmak. 

3. Akıllı olmak. 

4. Hür olmak. 

5. Dinen zengin (yani temel ihtiyaçları dışında ve borçlarından başka nisab miktarı mala veya paraya sahip) olmak. 
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1. Zekât verilecek malın, temel ihtiyaçlardan sonra 80,18 gr. altın değerine ulaşmış olması gerekir. 
Buna nisab miktarı denir. 


2. Temel ihtiyaçlar dışındaki nisab miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçmiş olmalıdır. 


3. Malın değer kazanan bir özelliği olmalıdır. Ticaret malları, döviz, para, altın, çek, senet, koyun, keçi, sığır ve deve vb. 


Konuyu daha iyi anlamak için bazı anahtar kavramları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kavramlar şunlardır: 


Bir ailenin yaşayabilmesi için gereken şeyler, o ailenin temel ihtiyaçlarını ifade eder. Bunlar; oturulan ev, bu ev için gerekli eşyalar, giyim eşyası, kullanılan taşıt, kitaplar, mesleğini yapabilmek için gerekli iş aletleri ve ailenin bir yıllık geçimini karşılayacak miktardaki mallar, temel ihtiyaçlara girer. 


Senede bir defa gelir elde edenler bir yıllık nafakasını ayırır, kalan miktarın zekâtını verir. 


Aylık geliri olanlar ise sadece bir aylık nafakayı ayırır, geri kalan miktarın zekâtını verir. 


Dinimizin koyduğu bir zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü- ye ulaşan insanlar, zengin sayılır ve kendilerine zekât vermek farz olur. Ayrıca böyle kimselere kurban 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kesmek ve fıtır sadakası vermek de vaciptir. Nisap miktarının ölçüsü malların cinsine göre değişir. 


Zekât kimlere verilir? 

1. Fakirler 

2. Muhtaç yoksullar (miskinler) 

3. Borçlular 

4. Yolcular 

5. Allah yolunda olanlar 

Yukarıda adı geçen kişiler, Kur'ân-ı Kerim'de zikredilmiştir (b. Tevbe 9/60). Bu kişilerin her birinin özellikleri vardır. 


» Önce fakir olan kardeşler 
* Kardeş çocukları 


* Amca, hâlâ, dayı, teyzeler, daha sonra bunların çocukları 


* Komşular 
* Meslektaşlar 


* Zekât verecek kişinin bulunduğu köy ve şehir halkı 


* Diğer belde ve şehirdeki fakirler 


Kimlere zekât verilmez? 
* Anne, baba, büyükanne, büyükbabalara 
* Evlatlara ve onların çocuklarına 


* Karı-koca birbirlerine. Koca karısına, karı kocasına zekât veremez. 
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* Nisab miktarı malı ve parası olan zenginlere * Müslüman olmayanlara 


Zekât; cami, çeşme, yol, köprü gibi harcamalarda kullanılmak üzere verilemez. Çünkü zekât, fakirin mülkiyetine teslim edilmelidir. Buna temlik şartı denir. Cami, çeşme gibi hayır yerlerinde bu durum gerçekleşmiş olmaz. Ölünün kefeni ve borçları da zekât ile karşılanmaz. Çünkü bu hususta da temlik şartı gerçekleşmiş sayılmaz.” 


* Zekât, sıradan bir yardım ve sadakadan ibaret değildir; dinen farz olan mali bir yükümlülüktür. 


* Dinen zengin olduğu bilinen kişilere zekât verilemez. 


* Vaktiyle zengin olan ancak muhtaç duruma düşmüş kişiler, zekât alabilir. 


* Zekât almaya hak sahibi olanları iyi araştırmak gerekir. 


* Müslüman olmayan kişilere zekât verilemez; ancak yardım yapılabilir. 


» Zekât alacak kişi, ergenlik çağına ulaşmış bulunmalıdır, ergenlik çağına ulaşmamış kişinin ancak fakir olan velisine verilebilir. 


* Zengin bir kimse, evinde kiracı olarak fakirden ücret almayıp, kirayı zekâtına saysa zekâtını ödemiş olmaz. Çünkü burada fakirin eline temlik edilmiş olmuyor. Sadece faydalanma söz konusudur. 
Fakirin eline geçen bir şey yoktur. 


* Zengin bir kimse, bir fakire önce borç para verip sonra bunu zekâta saymak istese; borç olarak verdiği para fakirin elinde ve henüz harcamamış olduğu 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biliniyorsa, verdiği parayı zekâta sayabilir. Ancak fakir parayı harcamış ise artık bu paranın zekâta niyet edilmesi geçerli olmaz. 


* Fakirdeki alacağını zekâta saymak isteyen zengin, alacağı kadar parayı fakire zekât olarak verir. 
Fakir de aldığı bu parayı borcunu ödemek üzere alacaklıya iade eder. Böylece zengin zekâtını, vermiş, fakir de borcunu ödemiş olur. 


* Haram malın zekâtı olmaz. Haram malın sahibi biliniyorsa iade edilir. Sahibi mevcut değilse onun adına fakirlere dağıtılır. 


* Helâl olan mala, haram mal karışmış ve ayırt etmek mümkün olmuyor ise hepsinin zekâtını vermek gerekir. 


* Evi olmayan kimse, ev almak için biriktirdiği nisab miktarındaki paranın üzerinden bir yıl geçerse ve henüz ev de almamış olursa zekâtını vermesi gerekir. 


* Kadın sahip olduğu nisab miktarı altın ve gümüşün zekâtını vermelidir. 


* Altın ve gümüş dışında inci, zümrüt, yakut gibi süs eşyası ve mücevherattan zekât verilmez. Ancak bunlar ticaret için elde bulunduruluyorsa zekâtları verilir (Şâfii mezhebinde tercih edilen görüşe göre; kadınlar için mubah olan bilezik, zincir, küpe gibi ziynet eşyalarından zekât vermek gerekmez. Çünkü bunlar mubah bir kullanım için hazirlanmistir).”9 


* Verilen zekâttan geri dönülmez. 


* Zekât konusunda yetkili kişileri tayin etmiş bulunan, güvenilir vakıf ve dernekler aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, öğrencilere zekât dağıtılabilir. Bu durum, zekâtın tam yerini bulması için daha isabetli olabilir. Ancak bu hususta vakıf ve dernekler gerçek ihtiyaç sahiplerini ve onların durumlarını 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iyice tetkik ediyor özellikte olmalıdır. Ve bu konuyu bir sistem olarak işletiyor bulunmalıdır. 


* Zekât borcu olan kimse, zekâtını vermeden ölse, zekât vermek için niyet gerçekleşmiş sayılamadığından vârisleri onun malından zekât veremezler. 
Ancak vasiyet etmişse ölen adına zekât verilebilir. 

* Bir işyerinde ortak olan iki kişiden biri, diğer ortağının emri olmadan malların tamamının zekâtını verse, ödediği zekât sadece kendi hissesine düşen malın zekâtı yerine geçer. Ve ortağının hâlâ zekât borcu ödenmiş sayılmaz. Çünkü ortaklar ibadette birbirinin vekili değildir. 8° 
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» Zekâtın verilebilmesi için ramazan ayının gelmesi şart değildir. 

* Zekât, yılın her vakti verilebilir; burada önemli olan zekâtı verilecek malın şartlarını taşıyor bulunmasıdır. 


» Zekatı verilecek mal türleri bellidir: Bunlar altın, gümüş, paralar, maden ve defineler, ticareti yapılan mallar, ziraat ürünleri ve hayvanlardır. 


* Dinen zengin sayılan kişi, asli ihtiyaçlarından ve borçlarından başka 561 gram gümüş veya 80,18 gram ağırlığında altına da sahip ise zekât vermesi gerekir. 


" Ticaret veya ihtiyaç zamanı için elde tutulan ziynet eşyaları için de zekât verilir. 


" Zekatı verilecek malların her biri nisab miktarına ulaşmıyorsa, bütün oranlar toplanır. Bu toplanan oran ne ise ona göre zekâtı verilir. 


* Ayarı ne olursa olsun altın ve gümüşün zekâtı hesaplanır. 
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* Her türlü paranın zekâtı hesaplanır. 
" Alacaklar zekât hesaplamasına dahil edilir. 


* Katı veya sıvı olsun maden niteliği taşıyan maddelerin, 1/5 oranında zekâtları verilir. Madenlerin içinde altın veya gümüş karışmış halde bulunuyorsa oranları 1/40 olarak ayrıca hesaplanır. 


* Ticaret mallarının zekâtı kıymet olarak verilebilir. 

" Zekâta tabi olan hayvanlar iki çeşittir: 1) Besi hayvanları (zekâtı ticaret malları gibi hesaplanır) 2) Otlaklarda yayılan (Sâime) hayvanlar 


* Zekâta tâbi olan hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda, devedir. Bunların da zekâtının verilebilmesi için, senenin yarısından çoğunu kırlarda veya meralarda otlayarak geçirmesi, sütlerini almak ve üretmek maksadıyla besleniyor olmaları şarttır. Buna “saime” özelliği taşımak denir ve ticareti yapılıyor diye anlaşılır. 


" Sülme özelliği taşımayan, sadece binmek, yük taşımak veya kesilip yenmek üzere kısa süreli otlatılan hayvanlar zekâta tâbi değildir. 


* Buna göre saime sayılan koyun ve keçi 1/40 (kırk tanede bir yaşını tamamlamış bir koyun); sığır ve manda 1/30 (otuz tanede iki yaşına girmiş bir buzağı); deve ise 1/5 oranında (bir yaşını bitirmiş beş deve için bir yaşını tamamlamış bir koyun) yılda bir kez zekât olarak verilir. Bu oranlar asgari rakamlardır. Daha fazla sayıdaki hayvanların zekâtı için rakamlar değişmektedir. 


» At, katır, eşek, geyik vb. zekâtı olmaz. Bunlar ticaret için yapılıyorsa kârlarından zekât verilir. 


Ticaret için kullanılan bina ve sanayi tesislerinin gelirleri ve kârlarından zekât verilir. 
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Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, 1/625 
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Buhari, İman, 28; Müslim, Sıyâm, 203; Ebu Davud, Ramazan, 1 
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Miras, Kamil, Tecrid-i Sarih Tercümesi, 4/75 

Buhari, Savm, 7; Nesâi, Sıyâm, 2 

Ebu Davud, Tatavvu, 18; Vitir, 13; Nesâi, Kıyamul Leyl, 5 

bk. Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 3/223 

Beyhaki, Şuabül İman, (nr: 3966); el-Münziri, ef-Terğib ve't-terhib, (1608); 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Ey Asik! 
Midenin dimağını oruç ile yakarsan, sinen her an yanık yanık iniler. Karnını boşalt ve ney gibi dertli dertli inle. Bil ki yaralı 
| kalplerin şifası oruçtur. Bedenin ağzını 
bağlayanın gönlünde öyle bir ağız açılır ki, onunla can azığı yenilip aşk şarabı içilir. 
O nur ekmeğini yersen bu fırın ekmeğinden geçersin. 
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